
In de week gelegd 39-23, 24-09-2023, Prinsjesdag, afrekenen maar! 

Jesaja 55, 6-9; Filippenzen 1, 20c-24.27a; Matteüs 20, 1-16a 

 

Prinsjes en prinsessen, de ‘jeugd van tegenwoordig’. Zo wordt een 

verwende generatie aangeduid. Zijn dat enkel de jongeren, of is het 

kopieergedrag? Daarnaast hoor je dat wij allemaal gelijk zijn, maar 

ook: ’Verschil moet er zijn’. Stel dat de koning op Prinsjesdag meedeelt 

dat wij vanaf nu allemaal hetzelfde verdienen, ‘allemaal gelijk’ dus. 

Wat zouden wij daarvan vinden … ?    

 

Hierover gaat vandaag het evangelie. Jezus vertelt dat je het rijk van God kunt  vergelijken met 

een wijngaard waarvan de eigenaar personeel werft. ’s Morgens vroeg huurt hij hen in voor 

één denarie per dag, het gewone dagloon. Omdat er veel werk is, werft hij nog verschillende 

keren personeel, telkens voor hetzelfde bedrag. Toen het donker werd, ging de eigenaar over 

tot uitbetalen. Hij begon bij de laatsten en ging zo naar de eersten. Die het laatst gekomen 

waren, kregen één denarie. Toen de arbeiders van het eerste uur zich meldden, kregen zij 

evenveel. Zij werden boos en zeiden: Die het laatst kwamen, krijgen zét zo veel als wij, die in 

de hitte van de dag werkten. De heer antwoordde: vriend ik behandel je toch niet 

onrechtvaardig; ik heb met jou toch één denarie afgesproken? Neem wat je toekomt en ga 

heen, of ben je kwaad omdat ik goed ben? ‘Zo zullen de laatsten, eersten en de eersten, 

laatsten zijn.’  

 

Het rijk van God kun je vergelijken met  onze wereld, maar zij is niet hetzelfde. God wil ons 

verleiden in zijn wijngaard, zijn ‘koninkrijk’, te werken. Wanneer je daarvoor kiest, het zij vroeg 

of laat, dan hoor bij Hem en zijn rijk, ben je prins/prinses. Onze wereld kent luxe paarden en 

werkpaarden: mensen die in de koets zitten en zij die er náást lopen, bij God is het ánders. 

Ieder die Gods wil doet, zegt Jesaja in de eerste lezing, hoort hélemaal bij Hem. Daarom 

maant Paulus ons in de tweede lezing, zoals een koetsier zijn paarden: kies de weg van 

Christus!  

 

Deze parabel van Jezus geeft een dubbel gevoel, ze wringt. Willen wij 

gelijk zijn of willen we juist het verschil zien? Wellicht bedoelt Jezus 

dat er niets gaat boven het geluk dat God ons schenkt. Een hart, met 

zijn liefde bekroond, laat een losgezongen succescultuur ver achter 

zich. Zo gaan jong en oud vorstelijk voor goud!   


