
In de week gelegd 38-23, 17-09-2023, Wat maak je nou ? 

Sirach 27,30-28,7; Romeinen 14, 7-9; Matteüs 18, 21-35  

Nederland ‘maakt’ een matige vuist tegen drugscriminaliteit (Trouw 06-09-

2023). Oud burgemeester Noordanus pleit voor meer geld en menskracht om 

jongeren in het goede spoor te houden. Verschil in aanpak per gemeente 

vormt een probleem, daarnaast vindt John van den Heuvel bedelen uit den 

boze, zolang een duidelijke visie ontbreekt (Tel. 07-09-2023): ‘Menselijkheid 

kost geen mijloenen euro’s’. De korpsleiding laat de lagere rangen de hand 

ophouden, terwijl de leiding juist moet uitleggen wáár het geld (honderden 

miljoenen) naar toe zou moeten. En dat in een organisatie waartegen men in toenemende 

mate verdenkingen koestert van nepotisme en corruptie. Wie raakt van zulke dienders nog 

onder de indruk? Waar misdaad een bedreiging vormt voor heel de samenleving, hebben wij 

te maken met een reëel kwaad. Onbestreden, tast het niet enkel alles maar ook allen aan.  

 

Wrok is een slecht antwoord op kwaad, zegt de profeet Sirach, het vreet zich naar binnen. 

Wraak wijst hij eveneens af; het bouwt niet óp. Hij vraagt ons het onrecht van onze naaste te 

vergeven. Dan worden, ‘wanneer gij erom bidt, uw eigen zonden kwijtgescholden’. De vraag of 

kwaad bestraft moet worden, roept om antwoord. Er moet iets hersteld en goed gemaakt 

worden. Daar hoort, naast straf, vergiffenis bij zodat communicatie een kans krijgt, en het 

leven weer gaat stromen! Niets doen is verkeerd, meent president Zelenski (Tijdgeest 09-04-

2022): ‘ongestraft kwaad keert terug’. Samen zijn wij aan zet, meent Paulus in de tweede 

lezing: Niemand leeft voor zichzelf alleen, wij leven en sterven voor God, onze Heer, aan Hem 

behoren wij toe. Ons leven komt tot zijn recht in het contact met de ander/Ander. Wees 

daarom betrokken, samen maken we er wat van! 

 

Op de vraag hoe vaak vergiffenis te geven zegt Jezus: zeventigmaal zeven keer; altijd!   

Hij vertelt het verhaal van de dienaar die zijn heer 10.000 talenten schuldig is (340.000 kg 

goud!) en om genade smeekt. Hij krijgt het, maar zélf stuurt hij iemand die hem een klein 

bedrag schuldig is, naar de gevangenis. Dan roepen andere 

dienaren (zijn wij dat?) bij de heer om gerechtigheid. Deze zegt: 

‘Wat maak je nou?’ De slechte dienaar wil zijn hachje, zijn geld,  

redden, niet de relatie met zijn heer. Deze levert hem nu over 

aan de beul. Het leven vraagt van ons betrokkenheid, zónder 

maken we niets klaar.  

 

  

 


