
In de week gelegd 37-23, 10-09-2023, ‘De regels en het spel’ 

Ezechiël 33,7-9; Romeinen 13, 8-10; Matteüs 18, 15-20 

 

Laatst behaalde Max Verstappen de tiende overwinning op rij in de 

formule 1 races. In de sport maken regels het spel. Wellicht is spelen, 

van voetbal tot Verstappen, zo populair omdat het ontspant. Het 

vermindert stress bij deelnemers en supporters, terwijl spanning zich 

juist kan ontladen. Mensen delen hun emoties om winst en verlies. 

Spelen schept ruimte. Kom daar in je werk of privé eens om. Spel biedt 

een parallelle wereld, vormt een ‘escape’. Paus Johannes Paulus II zei 

ooit: ’Van alle onbelangrijke dingen is voetbal de belangrijkste’. Hij 

begreep het!  

 

Waar spelregels voor de liefhebber geen belemmering vormen, is dat in de wereld van 

verkeer, werk of kerk wel anders. Eén blik op het nieuws zegt genoeg. Bescherming van de 

zwakkeren en van alles wat waardevol is, vraagt om regels. In de eerste lezing zegt de profeet 

Ezechiël dat God hem als een bewaker over Israël heeft aangesteld. Boosdoeners moeten 

gestraft en wanneer jij een boosdoener niet maant zich te beteren, ben jij net zo schuldig. 

Wanneer jij hem wel aan zijn jasje trekt, maak je hem verantwoordelijk en ga jij vrijuit.    

   

Paulus zegt kort en krachtig: wij zijn allemaal schuldig door ‘gebrek aan onderlinge liefde’. Hij 

vult aan: ‘Wie zijn naaste bemint, heeft de wet vervuld’. In de arena van het leven gaan liefde 

en gerechtigheid samen op. Helaas, op geen gebied vinden we ook zoveel vals spel als op dat 

van de liefde; van de kerk tot in ons eigen hart!  

Jezus kende de mens. Gevraagd naar de grootste in het koninkrijk van God, verzekert hij zijn 

leerlingen dat wij anders moeten gaan kijken naar het leven en de regels: Wanneer je naaste 

iets misdaan heeft, zeg hem dat onder vier ogen; hou het klein. Luistert hij niet, neem dan 

iemand mee en herhaal het. Luistert hij nog steeds niet, ga dan zélf verder op de goede weg.  

 

Zo spelen wij ‘Levensweg’, en werken wij aan het recht. Want, zegt Jezus: Wat jullie 

hier op aarde binden en ontbinden, zal in de hemel standhouden. Ons leven blijkt een 

heilig spel, géén spelletje; speel het zuiver! Laat regels mensen ruimte geven. Fixeer 

niet op een kleinzielig, moralistisch pad, maar op een weg naar vrijheid.  

Regels maken het spel en het échte spel maakt ons vrij! 

  


