
In de Week gelegd, 36-23, 03-09-2023, Waarheid en klaarheid 

Jeremia 20, 7-9; Romeinen 12, 1-2; Matteüs 16, 21-27 

 

Ruime aandacht afgelopen weken voor de docu: ‘De doe het zelf 

dictatuur’ van Fidan Ekiz en Kees Schaap, over afrekengedrag van 

mensen op social media. Wanneer alles zonder afzender op het net 

wordt geplaatst, verwordt dit medium tot een beerput, de dictatuur 

van de grootste mond. Vroeger konden mensen er ook wat van, maar 

het bleef beperkt. Nu verdrinken we in een zee van anonimiteit. Hoe 

krijgen we mensen zo ver, dat we weer met open vizier met elkaar omgaan? Misschien door 

opnieuw elkaars aardigheid te leren zien, zodat angst verdwijnt, want dat roept agressie op. 

Aardigheid verwarmt ons hart en brengt vriendelijkheid voort. Dan krijgt liefde een kans, 

worden wij anders. Hoe precies, blijft een mysterie, maar die open blik biedt een andere kijk.  

 

Openheid ligt aan het begin van zowel liefde als geloof. Dat zien wij bij Jeremia. God heeft zijn 

hart veroverd: ‘U was mij te sterk, ik kan niet tegen u op!’ Hij geeft gehoor aan Gods stem, 

maar zijn omgeving bespot hem en maakt hem belachelijk. Jeremia reageert open en met een 

hart vol vuur. Maar, zoals Jeremia het te pakken heeft, zo grijpt zijn omgeving hém, social 

media van 2600 jaar terug! Uiteindelijk vlucht hij naar Egypte; om daar te sterven.  

 

Paulus roept in zijn brief de christenen van Rome  -en óns- op andere mensen te worden. Hij 

vraagt ons een nieuwe visie te ontwikkelen, zodat wij in staat zijn uit te maken wat goed is en 

volmaakt: elkaar opbouwen, dát zoekt God in ons. Hier verandert zeggen wat je wilt, in 

onderzoeken wat je wilt en daarbij wordt het goede behouden!  

 

In het evangelie vandaag, horen wij Jezus zijn leerlingen vertellen dat hij naar 

Jeruzalem gaat en daar veel zal moeten lijden, zelfs stérven. Petrus reageert: 

‘Dat verhoede God, Heer!’ Maar Jezus wéét dat er geen andere weg is om ons 

te laten zien hoe wij  nieuwe mensen worden, en zegt: ’Ga weg, Satan, terug’. 

Petrus brengt Jezus in verleiding zijn weg te verlaten, terwijl het de Heer juist 

om die Weg voor ons allen te doen is; niet om het kromme recht van de 

grootste mond, maar om Gods waarheid die klaarheid brengt.  

Dat is in alle openheid: Ik ben er voor jou. Zijn wij klaar voor die waarheid?  

 

 

 

 

 

 

 


