
In de week gelegd 35-23, 27-08-2023, Waar staan wij voor? 

Jesaja 22, 19-23; Romeinen 11, 33-36;  Matteüs 16, 13-20 

 

Met wat fantasie zien wij vandaag de profeet Jesaja in ons 

Parlement, waar de verkiezingskoorts toeslaat. Hij leest 

bewindslieden en Kamerleden de les: ’Ik verdrijf u uit uw 

ambt en vaag u weg van uw plaats’. Ook al leefde Jesaja 

meer dan 3000  jaar terug, toch kunnen velen zich aangesproken voelen door het vuur 

waarmee hij spreekt en ons richting geeft. Hij bepleit gerechtigheid. En wij?  Afgelopen dagen 

was Pieter Omtzigt in het nieuws met zijn nieuwe partij NSC, Nieuw Sociaal Contract. Hij wil 

‘weeffouten’ in het bestuur aanpakken en stelt dat het in de politiek gaat om de mens als 

bezielde persoon, die zich met anderen verbindt en fysieke en spirituele verlangens kent.  

Mooie sleutel: spirituele verlangens. 

 

Terug naar Jesaja, iemand die zich als gelovige geroepen weet, te getuigen dat God de 

geschiedenis beheerst. Met andere woorden, waar wij de rivier zijn, is God onze bedding. 

Over spirituele achtergrond gesproken … Het plan dat God met ons heeft, ontvouwt zich in 

ieders leven. God níet als de ‘grote regelaar’, want wij krijgen zelf sleutels en het is aan ons of 

het ‘openen of sluiten’ wordt. Al die tijd draagt God ons leven in zijn hand en vraagt ons te 

vertrouwen dat Hij mét ons is, wat er ook gebeurt. In onze geschiedenis die Hij ‘bewaakt’, zijn 

de belangrijkste sleutels die van het hart. Die mogen wij dragen in groeiende betrokkenheid 

op het welzijn van elkaar, want zo luidt Gods naam: JHWH, Ik ben er voor jou’! 

 

Dát blijkt de toetssteen van ons bestaan: is het rechtvaardig, opent het deuren naar leven? 

Had Paulus dit in gedachten, toen hij schreef over de onpeilbare rijkdom van Gods wijsheid en 

kennis, wiens wegen voeren naar het leven bij Hem en over onze sleutelpositie daarin?  

 

De vraag: ‘Wie ben je?’, valt ook in het Evangelie. Jezus zélf 

zegt tegen zijn leerlingen: wie denken jullie dat ik ben? 

Petrus, de visionair, ziet in Jezus de mens die God bij de 

schepping in gedachten had: ‘U bent de Christus’. Jezus voert 

ons leven naar de bedding, leidt ons naar God. De vraag 

waar je voor stáát, wordt ieder van ons gesteld, van  burger 

tot politicus. De sleutels van het hart gelden ook bij God. 

Waaraan verbinden wij ons, waar staan wij voor? 

  

 


