
In de week gelegd 33-23, 13-08-2023, Kan verkeren!  

1 Koningen 19, 9a. 11-13a; Romeinen 9, 1-5; Matteüs 14, 22-33  

 

Wanhopig over de verloedering van hun wijkpark, trokken 

bewoners van ‘het Oude Westen’ bij Burgemeester Aboutaleb 

aan de bel. De burgervader echter schreef dat de maatschappij op 

dít punt niet ten goede is veranderd en besloot: ’Dit is een 

ontwikkeling die ik niet kan keren’ (Trouw, 05-08-2023).  

 

Hoe houd je vol wanneer het water je aan de lippen staat en je, beroofd van hoop, wegzakt? 

De profeet Elia in de eerste lezing kan de wraakzucht van koning Achab en diens vrouw 

Jezebel niet keren. Zij willen hem doden. Elia vlucht en komt aan bij de Horeb, de berg van 

God; hij zoekt het hogerop! God openbaart zich hier niet in een overweldigend spektakel, 

maar in het suizen van een zachte bries. Wat een anticlimax lijkt, is voor Elia het moment om 

óp te veren. Hij gaat dóór en ontvangt veerkracht. Het kan verkeren!  

 

In de tweede lezing ziet Paulus Joodse landgenoten die de stap om Jezus als hun Heer en 

redder te aanvaarden, niet kunnen zetten. Hij kan dat niet keren, maar respecteert hun keuze. 

Ook zij zijn kinderen van God, leden van hetzelfde volk als waaruit Christus is 

voortgekomen. Gods liefde is er voor alle mensen. Zo wordt ons leven een schatkamer van de 

hoop! Dat verandert alles! Waar zoveel mensen hun geloof verlaten of verloren hebben, 

getuigden in Lissabon anderhalf miljoen jongeren enthousiast van hun hoop op een wereld die 

zich wendt naar het licht van God, licht dat zich wil laten vinden en dat mensen herschept.      

 

In het evangelie vertelt Matteüs dat Jezus zijn leerlingen vraagt 

met een boot ‘naar de overkant’ te gaan en dat hij zelf ‘later’ komt. 

Jezus gaat vervolgens de berg (!) op om te bidden. Het zit de 

varende leerlingen intussen tegen. Er steekt storm op, zij krijgen 

tegenwind en hoge golven slaan tegen de boot. Tegen het einde 

van de nacht zien zij ‘Jezus wandelen over het water’. De macht 

van de dood heeft geen vat op hem. Petrus ziet dit en wil Jezus 

tegemoet gaan. Maar angst krijgt hem te pakken, hij zinkt ... Als 

hij roept: ’Heer red mij’, grijpt Jezus hem vast en keert het tij.   

 

En Mathieu van der Poel? Hij viel, maar was toch zo bezield,  

dat hij wereldkampioen werd! ‘Kan niet keren’ wordt: ‘kan verkeren!  

 

 


