
In de week gelegd 32-23,06-08-2023, Uitstraling 

Daniël 7, 9-10.13-14; 2 Petrus 1,16-19; Matteüs 17,1-9 (Gedaanteverandering van de Heer) 

 

Uitstraling is iets dat tegelijk aanwezig en ongrijpbaar is in ons leven. 

Neem Caroline van der Plas van de BBB. Zij wil geen premier worden, 

omdat ze dan nette kleren en hakken moet dragen (Telegraaf 27-07-2023). 

Wil zij ‘gewoon’ laten zien hoe bijzonder zij is? Of kijk naar Pieter 

Omtzigt  -wil ook geen premier worden- die op de verzoeningingspoging 

van het CDA zegt: ‘Dat  boek is dicht’(VK, 29-07-2023). Bij beiden gaat het licht uit, waar is het 

vuur? In de praktijk krijg je terug wat je uitstraalt. Wanneer ons leven zijn glans verliest, wordt 

het al snel vlak of polderplat.  

 

In de eerste lezing vandaag krijgt de profeet Daniël een visioen waarin God als een 

hoogbejaarde op een troon van ‘vlammend vuur’ zit. Liefdesvuur dat door ontelbaar velen 

wordt beantwoord. Dan wordt iemand die op een mens lijkt, voor God geleid. Die mens krijgt 

macht en ‘luister’ en alle volken brengen hem hulde. Zoiets schittert en werkt aanstekelijk!  

Petrus, in de tweede lezing, vertelt ons dat hij in zijn verkondiging van het goede nieuws dat 

Jezus bracht geen ‘mythe’ vertelt, maar getuigenis aflegt dat God zelf zijn zoon Jezus  

verheerlijkt met de woorden: ‘Dit is mijn zoon in wie ik een welbehagen heb’. Petrus zélf 

hoorde die stem toen hij met Jezus op de heilige berg was.  

 

De evangelist Matteüs vertelt ons: Op zekere dag nam Jezus drie van zijn leerlingen, Petrus, 

Jacobus en Johannes met zich mee de berg op. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante. 

Hij straalde als de zon en zijn kleed werd als het licht. Daarop verschenen de profeten Mozes 

en Elia die zich met Jezus onderhielden. Toen Petrus dacht: konden we hier maar blijven, 

klonken de woorden: ‘Dit is mijn welbeminde zoon, luister naar hem’. God, de Liefde zélf, is 

hier aan het woord. Liefde doet ons stralen, binnenkant wordt buitenkant! Toen Jezus hen 

vervolgens aanraakte en zij hun ogen openden, was het visioen weg.  

 

Maar wat blééf was het ‘vuur’. Naar deze gebeurtenis, de ‘Transfiguratie’, was 

de orthodoxe kathedraal in Odessa genoemd. Recent door oorlogsgeweld 

vernietigd, werken mensen aan haar herstel. Dit straalt iets onzegbaars uit. 

Liefde heeft ermee van doen, vast en zeker. Het vuur van de 

uitstraling is van levensbelang, óók in de vaderlandse politiek! 

  

 

 

 

 


