
           In de week gelegd 31-23, 30-07-2023, Als in een droom 

          I Koningen 3, 5.7-12; Romeinen 8, 28-30; Matteüs 13, 44-52 

 

Branden op Rodos en in meerdere mediterrane gebieden dwongen vele duizenden 

mensen tot evacuatie. Je raakt in zo’n situatie snel ieder zicht kwijt in een 

zoektocht naar veiligheid voor jezelf en je naasten. Hoe handel je met overleg en 

speur je naar licht in het donker?      

 

Aan het begin van Salomo’s koningschap, zegt God tegen hem in een droom: ’Wat wil je dat 

Ik je geef ?’ Salomo vraagt een opmerkzame geest om onderscheid te kunnen maken tussen  

goed en kwaad, tussen licht en donker, zodat hij het volk de rechte weg wijst. Hij krijgt die 

droom in Gibeon, stad met een geschiedenis! Ooit streed Israël hier onder veldheer Jozua 

tegen vijf koningen. Jozua vroeg God zon en maan stil te laten staan, om ‘licht’ waarin hij de 

vijand kon verslaan. ‘Licht’ is een metafoor voor God, die ons de juiste weg wijst.  

Licht brengt leven en wijsheid voort. Salomo nu, blijkt uit het goede hout gesneden en vraagt 

God geen macht, rijkdom of een lang leven, maar wijsheid en het vermogen goed te kunnen 

luisteren. Hij wil Gods volk richting geven, zodat het groeit in geluk. Mensen die denken dat 

hiermee de kous af is, vergissen zich. Nu begínt het pas. De droom wijst een weg die je als 

’wakker’ mens moet gaan, stap voor stap. Zo wordt wijsheid geboren!   

 

Paulus wijst ons op het reddende optreden van Jezus, die ons de leidraad van de liefde 

meegeeft. Wanneer wij dat pad bewandelen, worden wij gelijkvormig aan hem. Die weg zal 

ons  rechtvaardigen en gelukkig maken. Geen woud van regels, maar slechts één, de wet van 

de liefde. Wanneer Jezus praat over ons leven zoals door God bedoeld, dan spreekt 

hij over het ‘Rijk Gods’: zó leven dat God hier al koning is. Dat rijk, zegt Jezus, 

lijkt op een koopman die de allermooiste parel vindt, of op iemand die een schat in 

een akker ontdekt. Zoiets kan óók gebeuren wanneer een mens overvallen wordt 

door een ramp en hij/zij  plotseling in een nieuw licht de waarde van het leven 

ontdekt. Dan ben je klaarwakker en klaar voor de rechte weg; als in een droom!  

 

  


