In de week gelegd 30-23, 23-07-2023, houd het heel!
Wijsheid 12, 13.16-19; Romeinen 8, 26-27,; Mattelis 13, 24-30

Laatst op tv was de indrukwekkende film ‘Boy erased’ (2018) te zien, het

verhaal over een jongen, Jared, die er niet mag zijn omdat hij gay is. Zijn

oprecht gelovige ouders sturen hem naar een instituut waar zijn identiteit
gewist (erased) kan worden. Jared mag uiterlijk dezelfde blijven, maar van

| binnen moet er geruimd worden. Wie of wat blijft er dan over?

Onder het mom van ‘Gods wil” wordt een benepen kleinburgerlijke moraal

tot god gemaakt, waar iedereen voor moet buigen.

Jared verzet zich en uiteindelijk kiezen zijn ouders, voor hém ...

Het Bijbelse boek Wijsheid stelt dat God ‘enig’ is in zijn soort; geen macht is aan God gelijk.
Dan is het moeilijk te zeggen wie God is, en verdraaid lastig te bepalen wie van ons bij God
hoort en wie niet. Mensen om je heen kunnen lastig of irritant zijn, maar beweren dat zij
buiten Gods liefde vallen, betekent dat je in dezelfde kleinburgerlijke val trapt als hierboven.
Volgens het boek Wijsheid regeert God juist met zachtheid en grote mildheid en geeft Hij ons
gelegenheid tot inkeer te komen waar het mis gaat. ‘Inkeer’ betekent dat ons gevraagd wordt
naar binnen te keren: ons verstand te gebruiken en ons hart te laten spreken. Dat doe je het
best met mensen samen. Zo groei je met elkaar door twijfel héén, krijgt de tijd een kans zijn

werk te doen en worden mensen wijs. ‘Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald’.

Paulus vertelt ons: Gods Geest komt onze zwakheid te hulp, want de Geest zelf pleit voor ons
met onuitsprekelijke verzuchtingen. Ze pleit voor mensen naar Gods bedoeling: dat zijn
mensen die de weg van Jezus volgen. Op weg zijn betekent: ‘werk in uitvoering’, heb geduld.
Daar pleit Jezus ook voor. Hij vergelijkt het Rijk Gods met een akker waarop de eigenaar goed
zaad strooide, maar in het donker verscheen een vijand, die er onkruid
tussen zaaide. Dat kwam op tussen het koren, maar hij wilde niet dat
dit eruit werd gehaald, want dan trek je ook het koren uit. Wacht tot
de oogst zei hij. Dan pak je eerst het onkruid en houd je de tarwe over.

Zo blijft de oogst intact en Gods kinderen overeind.

Het ‘gummetje’ is voor God. Hij heelt ons en wist onze missers uit.



