In de week gelegd 28-23, 09-07-2023, Staak de strijd!
Zacharias 9, 9-10; Romeinen 8, 9.11-13; Mattelis 11, 25-30

Nog maar kort geleden beval veldheer Prigozjin zijn
Wagnertroepen op te trekken tegen het Moskou van Poetin en
verraste daarmee wereldwijd vriend en vijand.

Waar Poetingetrouwen geschokt reageerden, stuurden
Kremlinhaters hun ‘likes” naar Prigozjin. Echter, niet veel later
sloten beide heren stilletjes een deal en trokken zich terug in hun
eigen gelijk, waarop het venijn zich verder vrat. De strijd gaat dus gewoon door. Deze mannen
beiden hun tijd met het doel de tegenstander om te brengen.

Het is de wereld van ‘The winner takes it all’.

Wat een verschil met de strijder uit de eerste lezing, die zich presenteert als een bescheiden
koning. Hij rijdt op een ezel; geen Ferrari of een Leopard tank, noch de nieuwste drone, maar
het vervoersmiddel van Jan Modaal. En wat hij doet is geweldig! Hij veegt strijdwagens en
wapens op een grote hoop, werpt het weg en kondigt vrede af. Dat is een staat van zijn,
waarmee je bouwt aan geluk voor ieder. Wagner en tegenstanders zijn uitgespeeld, tableau!

Maar dat gaat zomaar niet’, zeggen mensen, ‘Wees realistisch’! Maar hoe realistisch bén je
wanneer je niet meer durft te dromen en je het visioen wegstopt bij het oud papier? Dan zijn
we niet meer dan nachtvlinders op de vlucht voor het licht. Paulus wijst op een vergezicht en
vraagt ons anders te gaan denken. Hij nodigt ons uit te leven volgens de Geest van God, die
ruimte zoekt in ons. Dat hoor je goed, in ons. Wij gaan niet langer gebukt onder de regels van
deze wereld, waarin zwakke mensen betalen voor wat heersers ‘bestellen’. Het kan anders.

Luister daarom naar Jezus, die vertelt dat God zijn visioen openbaart aan de ‘kleinen’: mensen
die ruimte maken voor elkaar. God is de strijder uit de eerste lezing, die vrede brengt en
ruimte schept voor geluk. Jezus prijst God als zijn Vader: Wie mij ziet, ziet God, en vervolgens:
ieder die uitgeput is en onder lasten gebukt gaat, kom bij mij.
Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Ik schenk je rust en
verlichting. De strijd die je voert om bij de vrede uit te komen, is
niet enkel het gevecht met een ander, maar vaak ook met jezelf!
Zet daar een punt achter, staak de strijd!




