
In de week gelegd 26-23, 25-06-2023, Wees niet bang! 

Jeremia 20, 10-13; Romeinen 5,12-15; Matteüs 10, 26-33 

  

‘Wij zijn een agressief volk’, kopt Trouw (17-06-2023) naar aanleiding van het 

boek van Caroline Koetsenruijter, Het Agressieparadijs. Zij constateert een 

toename van, met name, verbaal en psychisch geweld, waarvan politici, 

journalisten, artsen en hulpverleners het slachtoffer zijn. Hoe kon dit 

gebeuren, stonden wij niet bekend als een hardwerkend, ordentelijk en 

vriendelijk volkje? Volgens socioloog Paul Schnabel ligt de bron van deze 

giftige mondigheid in de ontzuiling. Zijn wij door het loslaten van ons vertrouwde waarden- en 

normenpatroon, ons geloof, wellicht onverschilliger en ik-gerichter geworden? De vaste grond 

onder ons verdween. Dit resulteert niet in ruimte maar in leegte en groeiende onzekerheid. 

Met als gevolg groeiende angst en agressie. Wij werden individualistischer, niet persoonlijker.  

 

De profeet Jeremia kreeg als bijnaam Ontzetting overal vanwege het onheil dat hij steevast 

aankondigde. Zijn omgeving was daardoor uit op zijn ondergang. In dit fragment put hij kracht 

uit zijn geloof. Hij vertrouwt erop dat God voor hem ópkomt en dat voor van zijn vijanden de 

eeuwige schande is weggelegd. God is rechtvaardig, schenkt vergiffenis, maar heeft ook wéét 

van het aangerichte kwaad. Jeremia wijst zijn ‘ontzuilde’ tijdgenoten terecht en voelt zich door 

God persoonlijk aangesproken. Hij móet wel reageren. Wanneer hij de moed verliest, wie 

overkomt dat nooit, houdt hij vast aan zijn geloof, verdiept het en blijft met God verbonden. 

Nu hebben wij mensen bij en met elkaar heel wat fouten gemaakt; in theologische taal heet 

dat: gezondigd. Zo hebben wij muren opgetrokken tussen elkaar en God. We zijn, in de 

woorden van Schnabel, gaan individualiseren. Wij breken verbindingen af en geven ons ego de 

ruimte. Dat schiet níet op, zegt Paulus in de tweede lezing, zo wordt het donker. Sprekend 

over Jezus, zegt hij dat Hij naar God wijst en onze band met God en elkaar juist herstelt.  

 

De naam van Jezus betekent: God redt. Jezus zegt 

vandaag: Wees niet bang om bij mij te horen. Wees niet 

bang staat 365 keer in de Bijbel. Angst komt naar boven 

bij alles wat ons in onzekerheid brengt. Het sluit ons op 

in onszelf, als individu. Je hoeft niet bang te zijn, zegt 

Jezus, God houdt je vast, zelfs de haren op je hoofd zijn 

geteld. Wij worden bemind, God plaatst ons in zijn licht. 

Schenk hem je hart, Hij schenkt je alles. 

      

 

 


