
In de Week gelegd, 23-23, 04-06-2023, Een wereld vol geheimen, H. Drieëenheid,  

Exodus 34, 4b-6. 8-9; 2Korintiërs 13, 11-13; Johannes 3, 16-18 

 

De wereld is als het leven, vol geheimen. Neem de 62-jarige zanger 

Nick Cave uit Australië. In plaats van erover te zingen, wil hij juist 

met mensen práten over de grote levensvragen. Die hebben, naast 

het verdriet waarmee wij worden geconfronteerd, ook te maken 

met de liefde. ‘In een wereld die problemen uitvergroot, probeert 

hij mensen bij elkaar te brengen’, aldus Emiel Hakkenes in Trouw, 

02-06-2023. Cave begon daarmee na het overlijden van zijn zoon, Arthur, en weet volgens fans 

verlies te transformeren naar kracht en schoonheid. Zij ervaren bij hem een ontsnapping aan 

de zwaarte. Volgens Cave’s eigen zeggen heeft de dood van zijn zoon hem de ogen geopend 

voor de wereld om hem heen, voor mensen die lijden. Hierdoor begrijpt en respecteert hij álle 

mensen. Verder blijft hij graag een mysterie …  

 

Het werk van Cave zit vol Bijbelse taal over emoties die het lijden met zich meebrengt, 

gevoelens die mensen ook doen strijden met God. Velen herkennen zich daarin. Voor Cave is 

geloof geen kant-en-klaar-pakket. God is eerder een ‘work in progress’.   

Geef God de ruimte; maar wie is God? 

 

In de eerste lezing gaat Mozes met de twee stenen platen waarop God de Tien Woorden 

schreef, de berg Sinaï op. Hier voegt God zich In een wolk bij hem, onder het uitroepen van 

zijn heilige Naam: JHWH, Ik ben er voor jou. God verklaart ons zijn liefde! Hierop valt Mozes op 

zijn knieën en vraagt God met zijn volk mee te gaan: beschouw ons als uw eigen bezit. Wij zijn 

Uw kinderen. Als in een ceremonie komt hier de Liefde, in voor- en tegenspoed, ter sprake.  

 

Sprekend over Gods liefde voor ons, zegt Jezus dat hij door de Vader is gezonden om 

ons te redden; níet om te oordelen. Laat dát maar aan ons, mensen, over. Jezus redt 

ons door in woord en daad Gods naam te herhalen: Ik ben er voor jou! Hij vraagt ons 

hetzelfde te doen, elkaar te redden, en zo te delen in de Geest die leeft tussen de 

Vader en Hem. Eén God: Vader, Zoon en heilige Geest. God is een geheim, net als de 

liefde: een mysterie, en vraagt ons méé te gaan in dit ‘work in progress’.  

 

 


