In de week gelegd 19-23, 07-05-2023, Ruimte maken
Handelingen 6, 1-7; 1Petrus, 2,4-9; Johannes 14, 1-12

Ich bau dir ein Schloss, zong Heintje vol overgave. Kom daar nog eens om, nu
het door de huizencrisis ondoenlijk is een woning te vinden, laat staan een
‘kasteel’. Een plek om te wonen is een eerste levensbehoefte en velen,
waaronder een groeiende groep asielzoekers, zoeken een dak boven hun hoofd.
Waar vind je een veilig, welkom thuis en red je dat in je eentje?

In Handelingen 6 vraagt de jonge christengemeenschap zich af hée de behoeftigen te
ondersteunen. Die zorg groeit hen boven het hoofd. Ze komen tot nadenken: er moet een
taakverdeling komen. Naast verkondigers van het Woord, nemen anderen de zorgtaak op zich.
Geloof en goede werken gaan samen. De kerk wordt huis van God en mensen samen.

Aan de slag dus, want ruimte moet gemaakt worden. Hoewel, in een ander lied, Een eigen
huis, zoekt de ik-figuur ‘iemand in de buurt, die altijd van me houden kon’. Lees die tekst goed,
dan zie je dat de ander moet leveren. De ik-figuur zéIf wacht af, wil ‘simpelweg gelukkig zijn’;
tsja ...

Ook Petrus staat een samenspel van geloof en daadkracht voor. Hij wijst op de kracht in het
geloof: ‘Voeg je samen als ‘levende stenen’ in de bouw van een tempel -een gemeenschap-
die Jezus als hoeksteen heeft’. Zo wordt geloof ons fundament en wij een instrument. Dan
staan mensen sterk en krijg je een resultaat dat voor de eenling ondenkbaar is. Samen bouw
je méér dan een huis, er kan een stad ontstaan; mensen hoeven niet alleen te zijn.

Jezus kent de zorg van mensen, en bemoedigt ons: ‘Laat je hart niet verontrust
worden. Geloof in God en ook in mij. In het huis van mijn Vader zijn vele woningen,
ik ga daar heen om ruimte voor je te maken’. Waar Jezus de ‘hoeksteen’ is, ontstaat
ruimte voor ons. Goed voorbeeld doet goed volgen, laat je niet van de wijs brengen
door een zee aan problemen. Maak ruimte met elkaar voor een oplossing: twee
weten meer dan één! ‘God zéIf werkt in mij’, zegt Jezus, en “... wie in mij gelooft zal

nog grotere werken doen’. Dan bouwen we huizen als paleizen!




