
In de Week gelegd 21-23, 21-05-2023, De geest van het spel  
Handelingen 1, 12-14; 1Petrus 4, 13-16; Johannes 17, 1-11a 

Waar Feijenoord op veertien mei landskampioen werd, verdampte het 
duel tussen Ajax en Groningen tot een ijzig niets door twee 
vuurwerkbommen van Groningen. Rinus Michels’ uitspraak: voetbal is 
oorlog kreeg postuum óvergewicht. Het was wijs geweest Ajax de 
overwinning te gunnen, en zulk ‘overspel’ voor de toekomst te 
brandmerken als dom. Vatten de wappies onder de fans dit?  
Verbinden of kortsluiten, dat is eigenlijk de vraag.  

 
Vandaag worden de leerlingen van Jezus geconfronteerd met zijn vertrek, zijn Hemelvaart. Hij 
neemt afscheid van de leerlingen en keert  -voorgoed- terug naar de Vader. Wel heeft Jezus 
zijn volgelingen beloofd zijn helper te sturen, de heilige Geest (Hand. 1,8). De Geest biedt het 
verbindingskanaal tussen de mensen onderling, en tussen íeder mens en God. Die Geest van 
inspiratie wordt ons geschonken, maar vraagt ons wel mee te werken, anders gebeurt er niets. 
Wij moeten zelf aan de bak. Dat liet Feijenoord door een grote inzet zien. Daarmee werd de 
basis voor de overwinning gelegd. De fans leverden door hun bemoediging extra stimulans. Zo 
ontstond op een zichtbare, maar toch ook raadselachtige manier het decor waarin de geest 
het toneel domineert. Die geest speelt zó sterk dat fans huilen van ontroering en menen dat zij 
zélf kampioen zijn. Zij deelden door hun betrokkenheid in de inzet van de spelers, en voelen 
zich nu ook deelgenoot in de overwinning.  
 
Petrus vertrekt vanuit dezelfde geest. Mensen die delen in het lijden van Christus, mogen ook 
delen in de heerlijkheid wanneer hij zich openbaart. Wordt een mens bespot omdat hij/zij 
Jezus in woord en daad volgt, dan hoeft die mens zich niet schamen. Want het is een teken 
dat de Geest op ons rust (1-0);  eer daarom God met de naam van Christus, zijn gezalfde.      
Johannes verhaalt in het evangelie het gebed waarin Jezus voorging tijdens het Laatste  
Avondmaal. Jezus verheerlijkt hierin God, omdat God hem de macht gegeven heeft het 
eeuwig leven te schenken aan alle mensen die God hem gegeven heeft. Wij 
delen in de Geest tussen de Vader en Jezus. Zo mogen mensen God kennen en 
met Hem verbonden zijn (2-0). Dat geeft het leven betekenis en, net als bij 
voetbal, een doel! Leven als een heilig spel van geven, nemen en verbinden. 
Dat is dan 3-0!    
  
 


