
In de Week gelegd, 20-23, 14-05-2023, God save the world  
Handelingen 8, 5-8. 14-17; 1Petrus 3, 15-18; Johannes 14, 15-21 

 

Ging het bij de kroning van Charles III om de spectaculaire 

presentatie van riten, teksten en muziek, of om de wezenlijk 

inhoud? ‘Ik kom om te dienen’, verklaarde hij op zijn knieën, 

en onderstreepte daarmee het motto van het huis Windsor: 

‘Ich dien’. Degenen die dit een ‘achterhaalde poppenkast’ 

noemen, slaan de plank mis. Het tekent de bewoners van 

het ‘land der wappies’, een eigen Coronationstreet, die de 

gevaarlijke gewoonte hebben alles óm te draaien wat hen tegen staat, behalve het eigen 

gelijk. In Westminster Abbey werd een koningschap verbeeld zoals Jezus dat verkondigde.  

 

In de eerste lezing horen wij dat Philippus, leerling van Jezus, ‘de Messias’ preekte.  Hij riep 

mensen op dienstvaardig te zijn en onze naasten lief te hebben. Zijn gehoor was zeer 

enthousiast: ‘onreine geesten’ verdwenen en zieken genazen. De wereld wordt beter waar wij 

dienstbaar zijn. Dit gebeurde in Samaría, een vijandige stad (waar wonen ónze opposanten?). 

Toen de apostelen in Jeruzalem hoorden dat Samaria het geloof had aangenomen, stuurden 

zij anderen, die na hun aankomst een gebed uitspraken en hen de handen oplegden.  

Daarop ontvingen zij de heilige Geest  -ich dien.   

 

Petrus dringt erop aan, ons rekenschap te geven van de hoop die in ons leeft, ons geweten 

zuiver te houden en ons te verdedigen met zachtmoedigheid. Hé, Charles kreeg een 

handschoen, als verwijzing naar de zachte hand die zijn landgenoten nodig hebben! Naast de 

scepter kreeg hij ook de roede van barmhartigheid, bekroond met een witte duif als symbool 

van de heilige Geest. Dit geeft zijn geestelijke rol weer. En waar Petrus zegt: ‘Het is beter te 

lijden voor het goede dan straffen te ondergaan voor misdrijven’, biedt hij ons een 

levensprincipe, dat erom vraagt overwogen te worden; de Geest maakt ons leven vruchtbaar.     

 

Waar Jezus ons belooft zijn Geest van waarheid te schenken, ook al heeft de 

wereld daar weinig mee op, is hij zelfs ná zijn dood nog dienstbaar. In Hem zien 

wij de mens, zoals door God bedoeld. Dit hoge ideaal weerspiegelde de kroning 

van Charles. Camilla sloot zich daarbij aan en ook zij kreeg een kroon.  

Wij mogen allemaal streven ons leven te bekronen  -ich dien…  

Dit betekent werken in de tuin des Heren en uitgroeien tot solide rentmeesters. 

God save the world!      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


