
In de week gelegd, Pasen, 15-23, 09-04-2023, Breaking news 

Handelingen 10-34a. 37-43; Kolossenzen 3, 1-4; Johannes 20, 1-9 (e.v.) 

Nieuws dat we ontvangen, doet iets met ons. Het treinongeluk bij 

Voorschoten, één dode en dertig gewonden afgelopen vierde april, 

stond urenlang op de openingspagina van Teletekst. Zo’n bericht 

komt bínnen en wordt massaal gedeeld. Daar spreekt, behalve 

betrokkenheid, ook zucht naar sensatie uit.   

Uit onvrede over de aandacht voor het vele negatieve nieuws in de 

media, schreef pastoraalwerkster Fredi  Hagedoorn uit Bergen op 

Zoom een Paasfilm, getiteld ’Kom overeind!’. Zelf beschouwt zij goed nieuws als de basis van 

het christelijk geloof. Voor mensen getroffen door een ramp kan dit een opsteker zijn: geef 

slecht nieuws niet het laatste woord. Kijk naar de omwonenden bij het Voorschotense spoor, 

zíj kwamen overeind, schoten de slachtoffers te hulp en stelden hun huis open. Helaas, dát 

bericht verdween al snel van Teletekst. Goed nieuws is geen nieuws, blijkbaar …  

 

Wie oppervlakkig het verrijzenisverhaal van Jezus beluistert, kan de indruk krijgen dat alles 

weer werd als vroeger. Dat was niet zo, want vroeger is voorbij. Wel horen wij Petrus in de 

eerste lezing getuigen van groot nieuws: Jezus stond óp uit de dood! Kom overeind, want God 

maakt ook óns leven nieuw. Niet de dood, maar God heeft het laatste woord. Paulus zegt ons 

in de tweede lezing, dat Christus ons -door het geloof- wákker maakt voor de waarheid van 

God. ‘Zoek wat boven is’, wat ons voorstellingsvermogen te bóven gaat! 

 

Wanneer Maria Magdalena op de derde dag van Jezus’ dood  bij diens 

lege graf aankomt, snelt ze terug en zegt de andere leerlingen dat het 

lichaam van Jezus gestolen is. Zij zit dan nog helemaal vast in het slechte 

nieuws. Maar later in dit verhaal -vanaf vers 11- zal zij de eerste zijn aan 

we de verrezen Heer zich openbaart. Zij ontdekt dat ons allen in Jezus 

een geheim, zo groot als het leven, wordt aangereikt.  

Over breaking news gesproken … 

 
’t Is Pasen, het is tijd om op te staan, tijd om vol vertrouwen opnieuw op weg te gaan.  

Want God geeft ons een toekomst en Jezus is zijn weg, hij leidt je, ook al ken je heg noch steg.  
(Benny Vreeden)   

 

 

 

 

 

 

 

 


