
In de week gelegd 18-23, 30-04-2023 Wolven en schapen 
Handelingen 2,14a. 36-41;1Petrus 2, 20b-25; Johannes 10, 1-11 

 

Er is veel te doen over de teruggekeerde wolf in ons land. Waar voorstanders 

pleiten voor een zelfregulerende natuur met plaats voor dit dier, roepen 

tegenstanders dat de wolf een rover is, een gevaar voor de schapen.  

Wie is hier de echte tegenstander, de wolf of de mens? Thomas Hobbes zei al: 

‘Homo homini lupus’, de mens is een wolf voor de ander.  

 

Mensen kunnen kwaadaardig gedrag vertonen. Zo stopten afgelopen week, op een drukke 

snelweg, opeens twee, naast elkaar rijdende auto’s. Het verkeer, dat als makke schapen 

volgde, moest plotseling remmen en uitwijken. De twee betrokken chauffeurs bleken als 

wolven in schaapskleren, via geopende ramen een ruzie uit te vechten. Levensgevaarlijk! De 

andere ‘schapen van weggebruikers’ liepen groot risico. Kwam de ruzie door een fout in het 

verkeer, of zat er iets anders achter? Het mag een wonder heten dat een ongeluk uitbleef.  

 

Groningen is een andere plek waar de wolven van Hobbes al geruime tijd rondwaren. 

Overheden en multinationals hebben hier de bodemschatten geplunderd en een ravage, in de 

vorm van aardbevingsgevoeligheid, achtergelaten. Naar Jan de Jong  -Staatstoezicht op de 

Mijnen- die al  in 2012 voor zware bevingen waarschuwde, werd  niet geluisterd. Hij werd 

door de grote jongens als ‘klein bier’ afgeserveerd, en al die tijd huilden die mee met de 

wolven in het bos … 

 

Jezus spreekt over mensen als ‘schapen’. Net als schapen zijn mensen nieuwsgierig, 

hebben behoefte aan zorg, maar zijn ook super eigenwijs. Het gevaar voor schapen, 

ook toen al, komt van een rover, de wolf. De herder is zo belangrijk, omdat hij zijn 

schapen beschermt. Jezus zegt vandaag: Ik ben de goede Herder. Ik noem mijn 

schapen bij hun naam, leid ze naar buiten en breng ze weer veilig thuis’.  

Hij waarschuwt ons voor rovers die als hongerige wolven komen om te stelen.   

Bij wie zoeken wij, in tijden van gevaar  -wie overkwam dat nog nooit- een goed 

heenkomen? Hier wijst Jezus op zichzelf, op zijn hart dat voor ons klopt.  

Hij vraagt ons mét hem, goede herders te zijn!    

 

 

 


