
In de week gelegd 17-23, 23-04-2023, Van eten komt daten.  
Handelingen 2, 22-33; 1 Petrus 1,17-21; Lucas 24, 13-35 

 

Zes mei aanstaande worden Charles en Camilla van het Verenigd 

Koninkrijk gekroond. Tijd voor een feestje; wie mag mee aan tafel?  

Het echtpaar komt met een mooie vondst: zij delen het recept voor een 

Coronation Quiche. Mensen kunnen zo een lunch bereiden en met 

elkaar delen. Met deze dit royale geste willen zij eenzaamheid 

tegengaan en vriendschappen laten bloeien. Waar zou dit idee, samen 

eten, samen ‘daten’, geboren zijn?    

  

Kort na Jezus’ gruwelijke kruisdood, zijn twee van zijn leerlingen op weg naar het dorp 

Emmaüs en spreken met elkaar. Er komt iemand naast hen lopen. Zij herkennen hem niet, 

maar het is Jezus zélf. ‘Waar hebben jullie het over?’, vraagt de ‘vreemdeling’. Aangedaan 

door de gebeurtenissen, merken zij op dat hij zeker niet weet wat er afgelopen dagen gebeurd 

is met Jezus van Nazaret. ‘Jezus is vermoord door leiders van ons volk, terwijl wíj juist 

hoopten dat hij het koninkrijk ging herstellen. Vandaag, de derde dag van zijn dood, vertelden 

vrouwen uit ons midden dat zij zijn graf leeg aantroffen, en dat engelen zeiden dat Jezus 

leeft’. Hier neemt het gesprek een onverwachte wending, want de vreemdeling legt de Schrift 

uit en vertelt waaróm het zo gelopen is. Beide leerlingen hangen aan zijn lippen, ‘al etend 

krijgt men trek’. Bij aankomst in Emmaüs, vragen zij hem: Blijf bij ons, want het wordt 

avond. Aan tafel neemt de vreemdeling brood, zegent en breekt het en geeft het hen. Nu gaan 

hun de ogen open. Zij herkennen Jezus, maar hij verdwijnt voor hun ogen. Dan gaan zij naar 

Jeruzalem en vertellen hun vrienden dat zij Jezus hebben ontmoet.  

 

Wanneer wij iets moois met elkaar delen, wordt het groter. Er ontstaat ruimte voor 

méér vreugde. Al etend krijgt men trek -spijs en drank- en groeit de belangstelling in 

het verhaal van de ander, in diens vreugde en verdriet. Daaruit putten wij hoop en 

kracht. Van delen worden wij beter, knappen wij op. De quiche van Charles en 

Camilla kan mensen met elkaar verbinden; dat belooft wat! Wanneer wij in de geest 

van Jezus met elkaar aan tafel gaan, stellen wij ons open voor Gods Geest, en komt 

Jezus bij ons in de verbinding met elkaar. Van eten komt daten.  

 

 

 

 


