In de week gelegd 16-23, 16-04-2023, Geloof, er gebeurt iets ...
Handelingen 2, 42-47; 1Petrus, 1, 3-9; Johannes 20, 19-31

Langs de weg van de neurotheologie verkent de Amerikaanse hoogleraar

& Andrew Newberg het raadsel van de religieuze beleving (Trouw, 11-04-2023). Met
=~ scans brengt hij in kaart wat er in de hersenen plaats vindt bij het opdoen van

\ spirituele ervaringen; er gebeurt iets. Geloof en wetenschap gaan hier samen

in een grensverleggend onderzoek.

Tomas, bijnaam: de ongelovige, leerling van Jezus, was er niet bij toen de verrezen Heer
verscheen. Hij staat ook bekend als ‘Didymus’, tweeling; een mens van wikken en wegen, van
’laat maar zien’. In zijn twijfel aan de verrijzenis van Jezus, krijgt de wetenschappelijke focus
van onze tijd gestalte. Tomas vraagt bewijs ...

Echter, bij de belangrijkste dingen in ons leven hebben wij vertrouwen nodig. Dat geldt niet
enkel in liefde en vriendschap, maar ook bij zakendoen, op het werk én in de wetenschap.
‘Bewijs” maar dat jij van goede wil bent en eerlijk. Dan komt het erop aan, dat iemands gedrag
hiervan getuigt in doen en laten, in het ‘gewicht’ van een gegeven woord. Dan spreek je over
geloven. Dat heeft met een sprong in het diepe te maken, met hoop en wanhoop, durf en
overgave. Geen mens is hetzelfde. leder gelooft op eigen wijze. Daaraan vooraf gaat een
ontdekkingstocht én strijd. Geloof is een wérkwoord, er gebeurt iets!

Een week later, de deuren zijn wederom op slot, verschijnt Jezus weer. Nu is Tomas erbij.
Jezus opent met een groet, 'Vrede zij u’. Geloof in God heeft met vrede te maken, niet met
angst. Jezus nodigt Tomas uit zijn handen aan te raken en zijn zijde. Jezus komt niet aan met
een bewijs van zijn verrijzenis, hij getuigt van het leven bij God. Tomas kan hier later geen
ander woord voor overleggen dan dat van Jezus zelf. Hiermee trekt Tomas later de wereld
over en getuigt er met zijn leven van.

De wereld snakt naar een vruchtbaar geloof in het goede, het ware,

het schone. Kijk naar de politieke strijd in ons land en daarbuiten: China,
Taiwan, Rusland, Oekraine, de VS. Naar wie gaat ons geloof uit? Kijk ook
naar de reuring in ons eigen hart. We kunnen de handdoek in de ring
gooien, maar ook werken aan ons geloof, te beginnen met onze eigen
geloofwaardigheid. Dan gebeurt er iets, in ons hoofd en in ons hart!




