
In de Week gelegd 14-23, 02-04-2023, Goed leren leven 
Palmzondag  Jesaja 50, 4-7; Filippenzen 2, 6- 11; Matteüs 26, 14-27. 66  

De overheid hamert op het thema ‘Een leven lang leren’. Dán zijn mensen 

breed inzetbaar -arbeidsmarkt!, wordt er meer verdiend en versterken wij 

onze concurrentiepositie. Het gaat hier om geld, macht en steeds méér 

daarvan. Of dit het leven ‘goed’ maakt, is zeer de vraag. Het is mooi jezelf te 

ontwikkelen van ‘goed naar beter’, maar het mist zijn doel wanneer dat blijft 

bij geld alléén. Goed leven is méér dan goed verdienen.  

Je leeft niet om te werken, je werkt om te léven!  

 

In de eerste lezing zegt Jesaja over leren: ‘De Heer heeft mij als leerling leren spreken om 

uitgeputte mensen bij te staan’. Jesaja ging bij hén in de leer en zijn oren en blik gingen ervan 

spreken. Hij kiest voor uitgeputte mensen en identificeert zich met hen, omdat God zich met 

lijdende mensen verbindt: ‘Ik ben er voor jou’.    

In de tweede lezing ziet Paulus hetzelfde bij Jezus, die klampte zich niet vast aan zijn band 

met God, maar werd zoals wij: nietig en klein. Jezus trekt partij voor de kleine, onmondige 

mens. Hij identificeert zich met óns. 

In deze tijd met grote problemen als klimaatverandering, onrust op de arbeidsmarkt, een 

overheid die niet altijd betrouwbaar is …, zien we een samenleving waarin mensen zich 

tégen, in plaats van tót elkaar wenden. Kunnen wij het ooit leren, goed leven?  

 

Vandaag, Palmzondag, zien we Jezus met zijn leerlingen aan tafel. Voor het laatst zijn zij zo 

samen en maken zich op voor het feest van Pasen. Maar één van hen, Judas Iskariot, heeft dan  

al, in het geheim en voor geld, beloofd Jezus aan diens tegenstanders over te leveren. Hij 

zoekt de gunstige gelegenheid hiervoor. Dit verborgen, zwijgende spieden, zo bekend van de 

politiek, is de leerschool voor het verraad. Zo bouw je niets op, maar breek je juist af. 

Wanneer Jezus zegt dat hij door één van hen verraden zal worden, valt het op dat zij allemáál 

vragen: ‘Ik toch niet, Heer?’- wisten zij meer? Ook Judas vraagt het, waarop Jezus antwoordt: 

’Gij zegt het’.  

 

‘Goed leren leven’ … Wanneer we van 

Jezus één ding kunnen opsteken, is het 

wel zijn bereidheid te luisteren naar het 

verhaal van de ander. Leren om goed te 

leven vraagt ‘levensadem’ en die mag je 

delen met elkaar.  

 

 

 

 

 

 

 


