In de week gelegd 13-2023, 26-03-2023, Wie schrijft die blijft
Ezechiél 37, 1 2-14; Romeinen 8, 8-11; Johannes 11, 1-45

Wij weten dat ons bestaan vergankelijk is. Toch komt het besef ervan vaak als
een schok. Mooi voorbeeld daarvan is het verhaal over de profeet Daniél (5,5),
die het teken aan de wand op de muur van het paleis aan de koning uitlegt:
Mene, tekel, ufarsim: uw rijk is ten einde en wordt verdeeld.

. Zoverschenen aan Neerlands politieke hemel plots drie letters: BBB. Sigrid
Kaag’s brainpower, evenals die van andere politici, stond nog niet aan.
Ongetwijfeld volgt een herschikking van de macht: de één zijn dood, ...

Over leven en dood gaan de lezingen, deze zondag.

‘Ik ga uw graven openen’, zegt de Heer door de mond van de profeet Ezechiél tegen de
ballingen van Israél; ‘Ik wek u op en voer u terug naar de grond waar u thuis hoort. Ik schenk u
mijn Geest opdat ge weer leeft.” Hier kun je de dood nog verstaan als verloren levensmoed.
Maar dat verandert waar Paulus spreekt over Gods Geest die Jezus heeft opgewekt uit de
dood. Paulus verbindt Gods Geest met het beginsel van de gerechtigheid: het méet zo zijn.
Ons bestaan heeft enkel betekenis bij Iéven, daar zijn wij door God voor geschapen.
Ongelofelijk? Ja, niet te vatten ...

In de derde lezing treffen we Jezus, huilend bij het graf van zijn gestorven vriend Lazarus, aan.
Wij mensen hebben geen ander antwoord op de dood, dan de herinnering aan een geliefde
levend te houden door een kaarsje of bloemen. Eén aanwezige hier vraagt zich af of Jezus, die
een blindgeborene liet zien, niet ook had kunnen zorgen dat Lazarus niet stierf. Dat deed
Jezus niet, alle mensen gaan dood -Lazarus zelfs twéémaal! Jezus vraagt God de mensen te
laten zien dat Hij hem gezonden heeft, en roept: ‘Lazarus, Kom naar buiten’! Wat Lazarus zag,
weten wij niet, wél dat Jezus ons helpt vertrouwen dat God de graven van alle mensen opent.

Dat God ons voor het leven geschapen heeft, kan onze ‘brainpower’ niet
bevatten. Toch hoorden we dat Jezus Lazarus al van dat leven liet
proeven. Dit mag ons sterken in het vertrouwen dat God ook voor ons
het leven wil. Immers, onze namen staan geschreven, niet als een teken
aan de wand, maar wel in Gods hand!




