
In de week gelegd, 12-23, 19-03-2023  Scoren en sporen 
I Sam. 16, 1b. 6-7. 10-13A; Efeziërs 5, 8-14; Johannes 9, 1-41 

 

Verkiezingen, wat geeft de doorslag bij onze keuze? Hoewel iedereen 

weet dat de sleutel bij het programma ligt, geeft juist de presentatie door 

een kandidaat vaak de doorslag. Gevaarlijk, want ‘van buiten pront, van 

binnen bont’: what you see, is not always what you get. In de eerste lezing 

wordt de profeet Samuel naar Isaï in Bethlehem gestuurd om één van 

diens zonen te kiezen en te zalven tot de nieuwe koning van Israël. God 

zegt Samuel niet te letten op een mooi uiterlijk, het gaat om het innerlijk; dáár rust het geheim 

van een goede vorst. Samuël kiest David, de jongste zoon, tenger en met een prettige 

oogopslag; ogen zijn spiegels van de ziel. Samuël herkent er de rechtvaardige in.     

 

Altijd al speuren mensen naar rolmodellen, personen die excelleren. Deugen die ook? 

Hilversum werd opgeschud door berichten over onfrisse toestanden op het werk bij de 

redactie van Studio Sport. Hier schuurden buiten- en binnenkant met elkaar. Eenmaal aan de 

top wordt een mens zó naar de ogen gekeken dat het zicht op een zuivere koers makkelijk 

vervaagt. Openheid en gerechtigheid leggen het dan af tegen vlotte babbels en een strak pak. 

Paulus roept ons daarom op duistere raktijken aan het licht te brengen, zodat de hele wereld 

die kan zien en wij gestimuleerd worden te sporen met ons morele kompas.   

 

In de derde lezing horen we dat Jezus zich het ‘Licht der wereld’ noemt en een blindgeborene 

laat zien. Het kan ons helpen hier ook aan morele blindheid te denken! Wanneer men de 

blindgeborene bij hem brengt, mengt Jezus stof van de grond met zijn speeksel tot slijk, en 

smeert dat op de ogen van de blinde -wat uit Jezus mond komt, is heilzaam! Vervolgens zegt 

hij: ‘Ga je wassen in de Siloam’, een waterbron waar geneeskracht aan werd toeschreven.  

Met het aardse slijk als geneesmiddel, opent Jezus de ogen van iemand die altijd blind was.  

De schriftgeleerden zijn woedend over het optreden van Jezus en noemen hem een 

zondaar omdat hij geneest op een sabbat, de rustdag. Alsof onrecht een rustdag 

kent. Jezus vraagt ons juist te werken aan ‘licht en zicht’ voor mensen in het 

duister! Waar dit verhaal ook klinkt, plaatst het mensen in een licht dat scoort.  

Het spoort met Gods woord!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


