
In De Week Gelegd 8-23, 19-02-2023, Een stapje vérder … 
Lev. 19, 1-2.17-18; I Kor. 3, 16-23; Mat. 5, 38-48 

Razend enthousiaste fans vierden in Kansas City de overwinning van ‘hun’ 
Chiefs. Zij wonnen voor de derde maal de Super Bowl (Trouw, 14-02-2023). 
Acht seconden vóór tijd scoorde quarterback Mahomes het beslissende 
punt. Sportieve prestaties vormen een mooie metafoor voor het geloof. 
Op beide terreinen moet een mens een stapje vérder willen gaan, om ‘de 
prijs’ te winnen (IKor.9,24). In de sport lonkt een tijdelijke krans, in het 
geloof een blijvende prijs: het eeuwig leven bij God.  

 
Waar het gaat om het eeuwige geluk, is het goed te beseffen dat het grondwerk ervoor hier 
op aarde begint. God draagt Mozes op het volk te zeggen: Wees niet haatdragend en praat 
een conflict met elkaar uit. Ook klinkt reeds: Bemin je naaste als jezelf. Daaruit spreekt 
volgens Paulus Gods wijsheid. Dat is andere koek dan wat wij mensen elkaar kunnen 
‘wijsmaken’, waar we elkaar te snel af willen zijn: graaien, grauwen en klauwen.  
Het verziekt de levenssfeer en dooft levensvreugde. Paulus vraagt ons de waanwijsheid van 
mensen los te laten en ons te verdiepen in Gods bedoeling: bouwen aan een rechtvaardig 
bestaan door samen te delen in geluk.   
Over bouwen gesproken, een krant berichtte (Tel. 13-02-2023) dat in de Zuid Turkse stad Erzin 
ná de aardbeving alle gebouwen nog overeind staan. Burgemeester Ökkeş Elmasoglu stond 
illegale bouw niet toe, hield zich aan de regels en liet illegale bouwwerken neerhalen. Hier zijn 
géén doden gevallen en staat alles nog overeind! Paulus preekte ooit in dit land. Hij gaf 
mensen hun eigen verantwoordelijkheid met de woorden: ‘Alles is van u’. Hij voegde eraan 
toe: ’Maar, bedenk zélf bent u van Christus en Christus is van God’ (…) ‘U bent Gods tempel.’   
  
Dit weekend horen we Jezus zeggen: ‘Als iemand u vordert een mijl met hem te 
gaan, ga er dan twee. Geef aan wie u vraagt, en wend u niet af als iemand van u 
lenen wil.’ Sterker nog: ‘Bemint uw vijanden en bidt voor wie u vervolgen. Wees 
volmaakt zoals uw Vader in de hemel volmaakt is’. Ons wordt gevraagd een stapje 
vérder te lopen. U mag het zeggen, maar iedereen begrijpt dat werken aan je 
geestelijke conditie inzet vraagt. Mooi dat op de gevel van een Haagse sportschool 
staat: ‘My body is my temple’. Hebben wij het dan over hetzelfde?  
 
 


