
In de week gelegd 09-2023; 26-02-2023, Kloppende keuzes  
Genesis 2, 7-9. 3,1-7; Romeinen 5, 12-19; Matteüs 4, 1-11 

Minister Hoekstra zei dat de oorlog in Oekraïne nog niet halverwege is, en 

voegde eraan toe dat militaire hulp aan dat land moet doorgaan, anders is 

alles voor niets geweest. Dat plaatst strijdende partijen voor de keuze, 

volhouden of opgeven? Kiezen hoort bij ons bestaan. Belangrijk is de leidraad 

die we daarbij hanteren. Waar gaan we voor? 

 

Bijna iedereen kent het verhaal van Adam en Eva. De Bijbel vertelt dat de mens door Gods 

adem een levend wezen werd. Sindsdien ‘klopt’ het leven in ons en wel zódanig, dat we ook 

zélf in beweging komen (tiktak/TikTok?). Wij maken keuzes: vóór of tégen; niet willen kiezen 

is er één van. Die boom uit het scheppingsverhaal met haar verleidelijke vruchten, heeft van 

meet af aan zijn plek, ook in óns bestaan. Onder haar schaduw, in ons alledaagse leven thuis, 

op het werk, bij onze hobby’s kiezen wij tussen goed en kwaad, leven en dood. Wat is onze 

motivatie, daarbij?  Behalve door nieuwsgierigheid worden Adam  en Eva ook gedreven door 

een honger naar macht. Uiteindelijk gaan zíj, in plaats van de boom, voor de bijl en staan ze in 

hun ‘blootje’ te kijk … Dat lot is ook het onze wanneer wij ons laten leiden door ‘zelfliefde'.  

 

Bij zijn doop door Johannes in de Jordaan hoort Jezus de hemel zeggen: ’Jij bent mijn zoon’, 

waarna de Geest (de schenker van Gods adem!) hem leidt naar de woestijn. Daar staat voor 

Jezus na veertig dagen ook de ‘boom van kennis van goed en kwaad’. Zal hij de verleiding 

weerstaan om van stenen brood te maken, zich te laten dragen door engelen -kijk mij eens  

goed zijn- en God te verzaken? Heeft Jezus getwijfeld? Hij raakt de ‘boom der 

verleiding’ niet aan, kiest niet voor zichzelf, maar blijft trouw aan wie hij is: 

kind van de Allerhoogste: ‘Ik ben er voor jou’. De keuze van de voetballer 

Janko doet daar aan denken. Ondanks het risico afgewezen te worden, kwam 

hij uit de kast en ís er voor zijn lotgenoten, wereldwijd. Hij koos niet enkel 

voor zichzelf, maar ‘outte’ zich naar de ander toe. Kiezen kost je wat! Maar de 

juiste keuze, die voor een ander, is ook een bron van kracht. En die klopt! 

 

  

 

 

 

 

 

 


