
In de week gelegd 6B, 08-02-2023, Schokkend! 
Mat.27, 54. 28,2;  

Op 01 november, Allerheiligen, in het jaar 1755 schudde rond 09.30 uur 

de aarde in Lissabon. De welvarende stad werd getroffen door 

aardschokken op het moment dat kerken vol zaten met gelovigen 

vanwege het feest van Allerheiligen. Dáár en in de huizen brandden vele 

kaarsen die omvielen en branden veroorzaakten. De schokken werden 

gevolgd door een enorme vloedgolf die de haven overspoelde. Zo 

voltooiden water en vuur het vernietigingswerk van de schokkende aarde. Men schat het 

aantal slachtoffers tussen de 10.000 en 15.000. Hoe kón dit gebeuren?  

 

Die vraag klinkt opnieuw na de zware aardbeving in Turkije en Syrië. De wetenschap houdt 

het op schuivende tektonische platen en een ontlading van elektromagnetische spanning 

langs breuklijnen in de aardkorst. De Nederlander Frank Hoogerbeets voorspelde de beving 

correct, maar omdat hij gebruik maakt van de stand van de planeten -astrologie- is zijn 

methode omstreden en houden seismologen het op een toevalstreffer. Intussen zijn mensen 

die getroffen werden, machteloos. De solide basis onder hun voeten bleek  onbetrouwbaar. 

Waar is redding? Ook gelovige mensen zijn geschokt en vragen zich wellicht af hoe God dit 

kon toelaten. Op die vraag volgt geen antwoord. Wij moeten groeien in het besef dat wij zélf 

het antwoord zijn op het verdriet van de getroffen mensen. Troost en kracht komen voort uit 

ónze woorden en daden. En God dan?  

 

Wij vinden God in de ruimte die wij maken voor elkaar. Daar klinkt Zijn Naam: Ik ben er voor 

jou; daar vinden wij de inspiratie om goed te doen. Toen Jezus stierf aan het kruis, volgde een 

aardbeving. Daarin was God niet, maar wel in de vrouwen die zijn overleden lichaam kwamen 

verzorgen. Aan één van hen, Maria Magdalena, verscheen hij als eerste. Wij 

treffen God, door de geschiedenis heen, aan in mensen die slachtoffers 

onder het puin van rampen en oorlogen (Syrië en Oekraïne!) komen 

verlossen. Die hen doen weten dat de dood niet het laatste woord heeft, 

maar dat God ons leven draagt naar zijn werkelijkheid. Ook dat beséf kan 

komen als een schok, als een steekvlam in de nacht.  

 

 

 


