
In De Week Gelegd 07-23, 12-02-2023, Het geheim onder de regels  
Sirach, 15, 15-20; I Korintiërs, 2, 6-10; Matteüs 5, 17-37  

‘Nou jullie weer’, zal rapper Nigel Sean hebben gedacht toen zijn ‘ode aan het 

MBO’, over het belang van dit onderwijs, viraal ging: ‘Zonder ons kun jij niet 

leven!’ Zijn stelling: té lang zijn mensen die hun brood met handenarbeid 

verdienen in onderwijs en samenleving als tweede garnituur weggezet. Nog 

steeds wordt een baan op kantoor hoger aangeslagen dan één op de 

werkplaats. Het verschil tussen witte boord en blauwe boord, ook in salaris en aanzien, is 

maar al te bekend. Moeten die ‘regels’ overboord, en vindt Nigel daarbij de Bijbel aan zijn 

zijde? Bedenk, Jezus was -net als zijn vader Jozef- een timmerman!  

 

Wanneer het over regels gaat, spreekt de Bijbel met zijn geboden en verboden een behoorlijk 

woordje mee. Regels doen ertoe, waar ze leiden naar het beoogde doel. In de   lezingen 

vandaag wordt gesproken over het onderhouden van deze voorschriften.  

Of je ze volgt of niet, is als kiezen tussen ‘water en vuur’ (Sir. 15, 16). Ga er met beleid mee om, 

want aan regels kleeft een risico. Geef ze teveel gewicht, en ze worden belangrijk om zichzelf. 

Dat kan het doel niet zijn! Paulus begrijpt dat en spreekt over het ‘geheime plan van God’, die 

de mens wil verheerlijken (I kor. 2,7), laten ‘shinen’. God zet óns en niet de regels centraal.  

Daar moeten wij dan wel met elkaar sámen aan werken, anders komt er van dat stralen 

weinig terecht. Daartoe gaf God ons tien woorden. Deze Tien Geboden, voor elke vinger één, 

wijzen naar hetzelfde doel: een gelukkige wereld voor mensen samen. Jezus gaat op een 

volstrekt eigen manier met die regels om, maar hij verandert er niets aan en schaft er ook 

geen af. Ze komen immers van God. Jezus wil ze vervullen met geréchtigheid.   

 

Waar Nigel over het MBO rappt: ‘Zonder ons kun jij niet leven’ zegt Jezus: ‘Zonder elkáár valt 

niet te leven’; een mens alléén maakt geen kans. Vergelijk onze 

samenleving met een ketting. Haal één kraal weg en hij valt uit elkaar.  

In haar bestaat geen middelbare en ook geen hogere plaats; ieder heeft er 

een eigen plaats. In dit snoer, vakkundig afgerond door een ‘slot’, de 

sluitsteen die Christus is, schuilt gerechtigheid als het geheim onder de 

regels. MBO: Menselijke Betrokkenheid Overwint.     

 

 

 

  


