In De Week Gelegd, 06-23; 02-02-2023 en 05-02-2023, ‘In bloei raken’
Jesaja 58, 7-10; 1 Korintiérs 2, 1-5; Lucas 2, 22- 32 (Maria Lichtmis) / Mattelis 5, 13-16

Maria in de etalage! Bij de Haagse Boekerij zag ik een band van Anneke Beekman, ‘Wij vieren
feest’. Tot mijn verrassing lag het open bij een rijm over ‘Maria Lichtmis’:

“” 7.

t Is twee februari, het vriest dat het kraakt, maar diep in de aarde is leven ontwaakt...”

Dit feest, veertig dagen na Kerst, herinnert ons aan de toewijding door Maria en Jozef van het
kind Jezus aan God. De ouders dragen ‘het licht van Gods belofte’ letterlijk de tempel in.
Simeon, een vrome oude man, die Gods redding verwachtte, raakt bij het zien hiervan
geinspireerd en bidt: Mijn ogen hebben nu Uw heil gezien, een licht voor alle mensen.
Ditzelfde licht deed paus Franciscus voor zijn bezoek aan Afrika zeggen: “Homo zijn is geen
misdaad maar een menselijke staat. Haal daarom het verbod hierop uit het strafrecht.”

In het evangelie laat Jezus zijn licht schijnen over zaken die gelovigen van alle tijden kunnen
aanspreken. Vaak betreft het vragen over hoe mensen zich moeten verhouden tot de ge- en
verboden uit de Schrift: wat is voor God belangrijk? Jezus komt in zulke kwesties niet aan met
wat hij er persoonlijk van vindt, maar hij spreekt namens God. Dat nemen zijn tegenstanders
hem zeer kwalijk. Zijn volgelingen echter, vinden het gewéldig. Hij legt hen niet, zoals andere
geestelijke leiders zware lasten op, maar geeft hen hun eigen verantwoordelijkheid, en
daarmee hun vrijheid terug, en plaatst mensen in hun ‘kracht’. Het leven wordt lichter.

Wat een verschil met wat mensen elkaar soms kunnen aandoen: laster, diefstal, dwingelandij.

Vandaag zegt Jezus tegen de mensen: 'Jullie zijn het zout der aarde’. Schenkt God ons
het leven, wij zijn de smaakmakers! Méér nog, Jezus noemt ons: het licht der wereld
en ziet mogelijkheden die Simeon, meer dan dertig jaar daarvoor in hém zag. Laat
stralen dus je licht waar anderen in het donker leven, bijvoorbeeld om hun ‘menselijke
staat’. Dat deed Jezus, dat doet paus Franciscus. Dat mag ons verwarmen, ook al vriest
het buiten dat het kraakt, diep in de ‘aarde van ons hart’ is het leven ontwaakt.

Een warm woord, een teder gebaar, het zet de wereld in bloej!




