In De Week Gelegd, 04-23, leder ziet het licht met eigen ogen
Jesaja 8,23b-9,3; 1Korintiérs 1,10-13.17; Mattels 4, 12-23

Dertig jaar tastte de Italiaanse Justitie in het duister, maar afgelopen week
werd dan eindelijk maffiabaas Denaro gearresteerd. Al eerder was hij bij
verstek veroordeeld voor de tientallen moorden die hij pleegde, of

| waartoe hij opdracht gaf. Hoe zwart kan de nacht zijn!

Zo liet hij Giuseppe Matteo, het kind van een spijtoptant, na een
ontvoering van twee jaar, ombrengen. Denaro werd gearresteerd in een
kliniek waar hij, onder valse naam, behandeld werd tegen kanker. Afgelopen jaren zijn steeds
meer helpers en leden van zijn familie, die bijna heel de bouwsector op west Sicilié bezit,
opgepakt. Veel van zijn bezit is geconfisqueerd en nu zit hij, waarschijnlijk tot aan zijn dood,
in een zwaar bewaakte gevangenis.

Het licht in deze geschiedenis begint bij de bevrijding van de angst, die velen voor deze man
hebben gevoeld. In de woorden van de profeet Jesaja zullen zij nu ‘juichen van vreugde’, want
het ‘drukkende juk’ is gebroken. Dit kon gebeuren dankzij moedige mensen, die in hun
benauwenis gesterkt werden door het licht van het recht. Is dat een afschijnsel van het Licht
dat God aan het begin zijn schepping meegaf, en waarvan Jezus’ leven doordrongen is?

In het Evangelie horen wij Jezus vandaag zeggen: 'Bekeer je’: wend je naar het licht!

Hij roept zijn leerlingen om van hen ‘vissers van mensen’ te maken. Deze ‘vissers’ zijn
geroepen medemensen te verlossen uit het duister. Velen daarvan wachten nog op het
moment dat de dwingelandij van het duister gebroken wordt! Wanneer
hen de ogen opengaan, kunnen zij wennen aan het licht. leder ziet dat
met eigen ogen. Leren zien is een heel proces, het vraagt tijd.

Maar, God heeft geduld. Hij wil dat zijn licht ook het diepste duister
doordringt, van Italié en Oekraine -of waar dan ook, tot in ons eigen hart!




