
In De Week Gelegd, 03-23, 15-01-2023, Wat zegt dat nou … 
Jesaja 49, 3.5-6; 1 Korintiërs 1, 1-3; Johannes 1, 29-34 

 

In een tijd waarin iedereen mag zeggen wat ‘ie wil, kan een mens zich afvragen 

wie zich nog iets laat ‘gezeggen’. Immers, waar mensen bereid zijn te luisteren 

naar de inbreng van een ander, biedt dat méér soelaas dan hamsteren in het eigen 

gelijk alléén.  

 

Neem een mogelijk vuurwerkverbod. Jurriën Hamer, voorstander hiervan, schreef in Trouw, 

06-01-2023, dat het in die discussie niet enkel over vuurwerk gaat, maar over het vermogen 

van een land om vrijheid te begrenzen. Hij constateert dat de gemiddelde Nederlander meer 

vrijheid geniet dan hij aankan, waardoor een verbod uitblijft. Veel landgenoten gaan er 

intussen schouderophalend aan voorbij dat vuurwerk zoveel onherstelbare schade aanricht. 

Hier verdient het stellen van een grens de voorkeur boven het uitblijven ervan. Die grens is 

voor nogal wat liefhebbers van vuurwerk onbespreekbaar. Hun onverschilligheid spreekt 

boekdelen. Zij zijn de ware ‘kiloknallers’ van onze tijd.  

 

In de lezingen van vandaag is sprake van een geheel andere visie op heerschappij en het 

stellen van grenzen. God spreekt door de profeet Jesaja dat Hij niet slechts de overlevenden 

van Israël uit de ellende van de ballingschap/gevangenschap wil laten terugkeren, maar Hij 

wil dat zijn dienstknecht (het volk Israël), een licht voor álle volken is. Gods voorkeur gaat 

niet uit naar het grootste volk, de sterkste wapens of de vetste beurs. God zoekt het binnen 

andere grenzen: in de zachte krachten van liefde, zorg, barmhártigheid; dat liet Hij in Jezus 

zien. Hier treffen we in één woord de heerschappij van de gerechtigheid aan. Zij zet alle 

mensen van goede wil in bloei, deze geestesgesteldheid zoekt het geluk van ieder 

mens. Geluk houdt voor een mens ook in dat wij vrij zijn in onze keuzes. Dit 

betekent niet dat íedere keuze-in-vrijheid goed is, maar wél dat vrijheid en 

verantwoordelijkheid elkaar insluiten.  

Dit vraagt van ons de bereidheid onszelf een grens op te leggen, die van niet enkel 

genieten van vrijheid, maar dat wij zelf voor elkaar ook om te ‘genieten’ zijn.  

Gods Naam: Ik Ben er voor jou, zegt in dat verband álles.   

 

 

 


