
In De Week Gelegd 53, 24-12-2022, De weg ligt open! 
Jesaja 52, 7-10; Hebreeën 1, 1-6; Johannes 1,1-18 

Er is momenteel veel te doen over het slavenjuk dat de Staat  der Nederlanden 

lang in stand hield. In 1863 werd slavernij weliswaar afgeschaft, maar in 

Suriname stonden slaven daarna nog tien jaar onder ‘toezigt’ van de staat en 

werden zij gedwongen op de plantages te blijven. Het aanbieden en  

aanvaarden van excuses blijkt problematisch. Verlangens bij nakomelingen van 

de slachtoffers gaan van een verbod op ‘Zwarte Piet’ en het woord neger, tot 

het betalen van schadevergoeding. Het leed is (te) lang veronachtzaamd en nu wisselen de 

rollen. De voormalige meester krijgt het stempel, ‘schuldig’; premier Rutte verklaarde dat het 

‘lelijk, pijnlijk en soms ronduit beschamend’ is, wat onder Nederlands gezag gebeurde, en  

bood excuses aan. Is dit voldoende, of wacht de koning nog een taak en vraagt dit om een 

vorm van ‘Wiedergutmachung’?   

 

De wet op het einde van de slavernij werd door de voorstanders van de afschaffing terecht als 

een vreugdebode ontvangen. Dat woord vinden wij bij Jesaja. Hij kondigt hiermee een tijdperk 

van gerechtigheid aan: God komt als Koning en Verlosser voor ieder die gedwongen is tot een 

slavenbestaan en snakt naar vrijheid, naar een nieuw begin. Mensen die er in het leven 

onderdoor moeten op het werk, school, thuis, of hun relatie kunnen daarover meepraten.  

Maar ook zij die zich vernederd weten door hun politieke heersers. Zovelen wachten op een 

verlosser, die mensen recht doet en zorgt dat schulden worden gedelgd en vergoed. Paulus 

spreekt dan over een ‘reiniging van zonden’; religieuze taal, maar wél to the point!  

Herstel je fouten, maak het goed, repareer ...  

 

In het geval van slavernij is reparatie hopeloos ingewikkeld en bijna niet te realiseren. Kan het 

aangedane leed ooit worden vergoed? Deze vraag loopt parallel met het verlossingswerk door 

Jezus, de ‘mens naar Gods hart’. Hij maakte zich tot slaaf van ónze zonden en betaalde met 

zijn leven de hoogste prijs. Voor God is de rekening hiermee voldaan. Van de mens vraagt Hij 

een woord van liefde dat de weg vrij maakt voor verzoening; tussen ons in 

staat het een en ander in de weg! Wie Jezus volgt als het Woord van God, is 

een kínd van God: niet langer slaaf, maar erfgenaam. Ga maar, jij bent vrij, de 

weg ligt open en de wereld wacht op een verlossend woord. Zalig Kerstfeest! 

 

 

 


