
In De Week Gelegd 50, 4-12-2022,  De Rolls van Sinterklaas 

Sint Nicolaas, Jesaja 11-1-10; Romeinen 15, 4-9; Mattheüs 3,1-12 

Vijf december nadert en Sint Nicolaas leek afgelopen week vrolijk te hebben 

huisgehouden onder het nationale voetbalteam van Saoedi Arabië. Als dank 

voor de overwinning op Argentinië zouden haar spelers een Rolls Royce 

krijgen. Maar de bondscoach haastte zich te zeggen: ’Dit is niet het moment 

om iets te krijgen’. Hoezo, had de Saoedische koning had het land niet blij gemaakt door ieder 

een vrije dag te geven? De geest van de Sint waarde ook eerder al duchtig door medialand. 

De Turkse regering aast al lang op teruggave van het gebeente van de Sint, dat nu rust in het 

Italiaanse Bari. Zijn ‘thuiskomst’ zou de plaatselijke economie een stimulans geven! Waar een 

heilige goed voor is! Bij een heilige gaat het echter om het licht waarin Gods liefde ons 

tegemoet komt, geen lege ‘blingbling’, maar ‘heilseconomie;’ da’s andere koek. 

 

Dát zegt ons vandaag ook de Schrift. Jesaja spreekt over ‘de stronk van Isai’, het huis van 

David dat opnieuw tot bloei komt. Gerechtigheid en vriendschap zijn hier het logo op de vlag, 

die laat zien wat God belangrijk vindt. Paulus spoort ons aan om daaraan vast te houden: God 

biedt ons vertroosting en zal ons leven vernieuwen. Het evangelie spreekt over Johannes de 

Doper, die mensen helpt een ommekeer ten goede in hun leven te maken.  Hij belooft de 

komst van de Messias die zal ‘dopen’ met vuur: met enthousiasme van Gods Geest.   

Jezus is die Verlosser. In zijn woorden en daden wordt deze wereld herschapen …   

 

Die belofte zien we ook vervuld in het leven van St. Nicolaas, die leeft zoals Jezus. Het verhaal 

gaat over een schoenmaker, vader van drie dochters. De meisjes zijn op huwbare leeftijd, 

maar door armoede ontbreekt het hen aan een bruidsschat. Bedelarij of 

prostitutie zijn de enige middelen om aan geld te komen, maar dan verliezen 

zij hun eer en dus de kans op een huwelijk. Nicolaas hoort hiervan en verbergt 

geld voor een bruidsschat in schoenen die hun vader moet repareren. De 

meisjes vinden de schat en geven die aan hun vader, maar hij schenkt het zijn 

dochters, zodat zij alle drie kunnen trouwen. Dit verhaal leert ons dat God met 

ieder van ons zijn verbond van trouw wil aangaan en die belofte nákomt! De 

kansen die wij elkaar geven, vormen in dat plan het vervoermiddel bij uitstek 

van de hoop op blijvend geluk. Daar kan geen Rolls tegen op … 

 

 

 

 

 

 

 

 


