In De Week Gelegd 49, 27-11-2022, Symbiose
Eerste zondag van de Advent, Jesaja 2,1-2; Romeinen 13, 11-14; Mattheus 24, 37-44

In het VPRO programma ‘Tegenlicht’ van 21 november jl. rekende milieufilosoof
Glenn Albrecht af met het tijdperk waarin de mens zichzelf centraal stelde, en
verwelkomt hij het ‘Symbioceen’. Albrecht schetst met nieuwe woorden de
mogelijkheid van een ommekeer: een tijd waarin een eind komt aan de vervuiling en
uitputting van de aarde door de mens. De wereld van techniek en wetenschap creéert in
antwoord hierop recyclebaar materiaal voor bouw, kleding en vormgeving. Alles en iedereen
werkt samen aan een schone en heilzame wereld. Dit vraagt inspanning van ons allen.

In de wereld van de biologie staat symbiose voor het samenleven van twee of meer
organismen, waarbij de grootste partner de gastheer is.

Het aspect van de ‘gastheer’ brengt ons bij de lezingen van deze zondag. In de eerste lezing
verzamelt God alle volken in zijn vredesrijk, hier smeden mensen hun zwaarden om tot
ploegijzers. Waar wij ‘Gods paden bewandelen’, bewegen we ons naar zijn rijk van vrede. In
de tweede lezing sluit Paulus daarop aan: ‘de nacht loopt ten einde, de dag breekt aan’. Het
wordt licht; hij roept op ons ‘behoorlijk’ te gedragen. In de derde lezing horen wij Jezus
spreken over het ‘einde van de tijd’. Je vraagt je af, wélke tijd? Die van de wereld, van ons,
van mij? Tot het zover is, zegt Jezus, gaat alles gewoon door: eten, drinken en trouwen; net
als in de tijd van Noach. Maar dan opeens verandert dat. Van twee vrouwen op de akker
wordt er één meegenomen, van twee vrouwen die de molen malen evenzo. Waarom noemt
hij enkel vrouwen, en wat betekent ‘meegenomen’ worden? Is dat wellicht het opgaan in het
visioen van de nieuwe wereld, dat ons wordt voorgeschoteld?

Maar de praktijk is lastig. Nog verleden week maakte de Volkskrant melding van de

'_ n verziekte toestand op de werkvloer van het tv-programma DWDD. Waar voor slachtoffers
ARAF een deur naar gerechtigheid geopend wordt, slaat voor de presentator het uur van de
POUK ‘afrekening’. Laat dit voor ons een oproep tot symbiose zijn, tot samenwerking,

om van onze aarde een mooie, gedéélde, wereld te maken. Vragen wij, bij het
begin van de Advent, God onze Gastheer te zijn: ‘Breek door de wolken God, kom
met uw licht’. Aan de slag dus!




