
In De Week Gelegd 47, 13-11-2022, ‘Krachtvoer’ 
Maleachi 3, 19-20a; 2 Thessalonicenzen 3, 7-12; Lucas 21,5 - 19 

Tot voor kort stond ik er niet zo bij stil, maar ‘voeding’ is een wezenstrek 

in mijn persoonlijke geschiedenis. Mijn moeder was  bakkersdochter en via 

mijn vader kom ik uit een familie van tuinders. Noodzakelijke beroepen, 

want zonder goed eten verlies je aan kracht en heb je geen leven. Werd 

voedsel vroeger ambachtelijk geproduceerd, vanaf 1960 komt het steeds 

vaker uit een fabriek. In de docu ‘Voeding BV’ schetst Kamir van  Lohuizen, VPRO, 07-11-2022, 

hoe het kleine Nederland uitgegroeide tot de tweede agrarische producent ter wereld! Dit 

kwam de voedselzekerheid en prijs/kwaliteit verhouding ten goede, maar vervaagde de 

verbinding met de consument tot wekelijkse aanbiedingen van de súpermarkt.  

Er verdween een wereld uit zicht … 

 

Wie kent nog het verschil tussen koren en kaf, werkt nog voor het dagelijks brood, heeft op 

verschroeiend warm land of in een hete kas gewerkt? Maleachi spreekt over een dag die 

brandt als een oven. Te midden van alle conflicten op het gebied van arbeid, bezit en macht 

gebruikt hij dat beeld om slachtoffers van ongerechtigheid wereldwijd, moed in te spreken. 

Neem de hongerdoden in Afrika of Noord Korea, de geslachtofferde bouwers aan 

voetbalstadions in Qatar of die van ons eigen ‘productieve’ leven. Paulus zegt dan wel: ‘wie 

niet werkt zal niet eten’, maar hoeveel mensen weten ánderen voor hun karretje te spannen 

om er zélf beter van te worden? Zóveel kennis en kunde in onze wereld en toch ook zoveel 

ongerechtigheid … 

 

Ondanks de overvloed aan voeding, lijden velen in het rijke Westen geestelijk honger.  

Steeds meer mensen met een verloren of vervlogen geloof zwerven door een levenswoestijn 

zonder hoop. ‘Wie geen hoop heeft’, heeft geen leven! Dat geldt ook voor geloof en liefde. 

Het krachtvoer voor de geest komt niet van het land of de beurs, maar groeit in de stilte van 

ieder hart, waar het wacht op de komst van de ‘zon der gerechtigheid’. Wie daarop wacht,  

wacht op de komst van God zelf. Zijn naam luidt: Jahweh, dat betekent: Ik 

ben er voor jou. Die naam verricht wonderen, een les die we te vaak laten 

liggen: er zijn voor elkáár. ‘Voeding BV’ gaat over het ‘maagvoer’, maar ons 

hart en onze ziel verlangen naar krachtvoer van een andere orde.  

Dát zal ons helpen ons leven te winnen!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


