
In De Week Gelegd 46, 06-11-2022, Bezieling gaat boven Halloween! 

2 Makkabeeën 7, 1-2. 9-14; 2 Thessalonicenzen 2,16 - 3,5; Lucas 20, 27 - 38 

Allerheiligen op één en Allerzielen op twee november tonen dat leven 

en dood dicht naast elkaar liggen. Dat zagen we afgelopen week ook 

in Seoul; hier ging het bij Halloween gruwelijk mis. Méér dan 

honderdvijftig mensen kwamen om in het gedrang. Op dit, van 

oorsprong Keltische, feest zou de grens met het hiernamaals extra 

dun zijn, waardoor geesten van overledenen makkelijker kunnen terugkeren naar de aarde. 

De kerk keurde dit feest af, maar zag ook dat mensen een brug willen slaan naar hun 

overleden geliefden. Daarom ruimde zij op die dagen een plaats in voor ‘Allerheiligen’ en 

‘Allerzielen’. Maar wat is een heilige, wat een ziel, en wat hebben wij hiermee van doen? 

 

Daarover sprak Joep zijn juf aan. Zij wees hem op afbeeldingen van heiligen in vensters van de 

kerk en zei: heiligen zijn mensen waar Gods licht doorstraalt. Hij vroeg door: Gaat dat licht pas 

schijnen als zij ‘plaatjes’ zijn? Juf merkte op dat heiligen dit licht al bij hun leven geven en dat 

dit dóórgaat na hun dood. Toen Joep zei dat hij nog nooit iemand licht had zien geven, vroeg 

zijn juf: heb jij mensen meegemaakt door wie jij je gelukkiger, of  minder ‘zwaar’ voelt. Ja, zei 

Joep, mijn ouders bijvoorbeeld of mijn vrienden. Mooi, vervolgde juf, want heilig word je híer. 

Mensen die ons leven verlichten, maken het héél (heilig). Leven en dood liggen niet zomaar 

‘naast’ elkaar, maar bevinden zich in Gods hand. Beter gezegd: het leven van iedere mens (of: 

ziel) komt uit God, en bij het sterven keren wij naar Hem terug. Wij zijn bij Hem in goede 

handen. Dat weten we door Jezus. Als geen ander straalde hij Gods licht uit en bezielde ons. 

Hij ‘lichtte ons voor’ dat ieder mens is kostbaar in Gods ogen. Halloween mág, maar wij 

hebben het niet nodig, want Gods hand overbrugt iedere afstand, ook die tussen ons en de 

hemel.  

 

Alle slachtoffers van de dood door ziekte, strijd, oorlog of ongeluk 

zijn veilig bij God. Hij droogt onze tranen en schenkt gerechtigheid.  

God is een God van lévenden. Voor Hem zijn allen levend!  

Dat hebben erfgenamen van de Kelten ook ontdekt, maar nog niet 

iedereen wéét dat…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


