In de week gelegd, 41, 02-10-2022 Groeien in actief vertrouwen ...
Habakuk 1,2-3. 2,2-4; 2 Timothels 1,6-8. 13-14; Lucas 17,5-10 (H. Engelbewaarders)

Afgelopen week (Trouw, 23-09-2022) werd bekend dat ‘Loosing my
religion’, videoclip van R.E.M., meer dan één miljard keer is
bekeken. Het gaat niet over iemand die zijn geloof verliest, maar
die zich aan het einde van zijn latijn weet. Dit overkwam ook de
profeet Habakuk (1,2-3. 2,2-4) die desperaat naar God roept om
uitkomst: ‘Waarom laat Gij mij onrecht lijden en ziet U mijn
ellende aan?’ Habakuks naam, ‘omhelzer’, verwijst naar zijn
levens programma. Hij omarmt de rechtvaardige mens die lijdt onder het kwaad en spreekt
hem moed in. Mensen die lijden onder ellende zijn er in ook in onze tijd. Problemen in de
wereld van politiek en klimaat vertellen een bekend verhaal.

Habakuk krijgt van God een visioen over uitkomst en redding én de belofte dat dit geen
leugen is. Habakuk omarmt 6ok dit visioen: al moet je wachten, geef niet op, want komen
doet het beslist en het komt niet te laat. God laat ons niet vallen, maar blijft ons trouw.

Dat zegt ook Paulus (Timotheiss 1,6-8): houd vast aan het geloof en de liefde van Jezus, aan de
hulp van de heilige Geest die in ons woont. Maar ja, wachten is lastig; geduld moeten wij
oefenen. Wanneer de apostelen (Lucas 17,5-10) tegen Jezus zeggen: Heer geef ons geloof,
antwoordt Hij: als je het geloof had van een superklein mosterdzaadje, en je zou tegen die
moerbeiboom zeggen: maak je wortels los en plant je in zee, dan deed hij dat! De ‘plant’ van
het geloof moet groeien. Dat doet zij wanneer wij haar verzorgen en voeden. Slachtoffers van
rampen in Pakistan en India schreeuwen om hulp, evenals de mensen in Oekraine. Velen
roepen: ‘Loosing my religion’. Helpen zoveel downloads ons ook oog en oor te hebben voor
de wanhoop van elkaar? Jezus noemt ons dienaren van Gods rijk. Dat impliceert dat wij
handen en voeten zijn van zijn woord. Zo kunnen wij geduldig oefenen in het
realiseren van de gerechtigheid en maken wij deel uit van de belofte.

We vieren twee oktober het feest van de engelbewaarders, hemelse helpers bij
onze tocht door de tijd. Zij fluisteren ons in dat de Hemel bij ons, werkers in Gods
wijngaard, betrokken is. Wij mogen groeien in de hoop dat het visioen komt. Het
komt beslist niet te laat ... daar zijn wij ook zelf bij!




