
In De Week Gelegd, 44, 23-10-2022, Elk hart zijn Wachtwoord 
Sir. 35, 12-14. 16-18; 2 Timotheüs 4, 6-8. 16-18; Lucas 18, 9-14 

Volgens de profeet Sirach (35, 12-14. 16-18) komen we bij God niet 

binnen met verhalen over hoe ‘goed wij zijn’, God laat zich 

namelijk niet omkopen. ‘Geef Hem naargelang Hij u geschonken 

heeft’, zegt Sirach. Ons leven, onze talenten, alles wat wij 

bezitten, hebben wij immers van Hem ontvangen, geef Hem iets 

van jezelf. God luistert wel naar de klacht van de mens die ontrecht is. De tranen van de wees, 

en het ‘lange verhaal’ van de weduwe krijgen zijn aandacht. Heb je, om bij God binnen te 

komen, een wachtoord nodig? Zo werkt het bij mensen ook. Zónder blijf je buiten!  

 

Afgelopen week berichtte het tv programma RADAR (17-10-12022) over boeren die bij hun 

energieleverancier een wurgcontract bleken te hebben afgesloten. Met welk ‘wachtwoord’ 

zou deze hen hebben overgehaald, hoe raakten zij verblind? Komt zo’n verleider binnen, dan 

is de chaos groot, soms vernietigend. Wij hebben allemaal wachtwoorden die ons hart raken. 

We slaan áán op hebzucht tot drank, seks, ijdelheid enz. Paus Franciscus zegt dat de 

‘verleider’ die wachtwoorden goed kent. Wij zijn er zélf bij, dus is het belangrijk dat wij 

groeien in zelfkennis.  

 

Aan het eind van zijn leven blikt Paulus terug (2 Timotheüs 4, 6-8. 16-18) en zegt, zonder 

hoogmoed, dat hij de goede strijd gestreden heeft. Hij mocht het geloof bewaren, en dankt 

daar de Heer voor, die hem kracht gaf zijn ambt als prediker ten einde toe te vervullen. Wat is 

zijn wachtwoord? Hij vertrouwt erop dat de Heer hem opneemt in zijn hemel. Paulus geeft 

zijn leven terug aan God, uit wiens hand hij het ontving; Paulus is tot overgave gekomen. 

 

Met welk wachtwoord spreken wij God aan? Over die vraag vertelt Jezus (Lucas 18, 

9-14) de parabel van een tollenaar en farizeeër die naar de tempel gaan om te 

bidden. De wetsgetrouwe farizeeër is niet enkele trots op al de goede dingen die 

hij doet, hij vindt zich ook een beter mens dan de tollenaar die belasting ophaalt 

voor de Romeinen, de bezetters. De tollenaar buigt voor God en vraagt: ‘Wees 

mij, zondaar, genadig’. Dát blijkt het wachtwoord waar de Heer op aanslaat. Wie 

zichzelf klein maakt, ruimte schept voor de ander/Ander, zal door God verheven 

worden, maar wie zich boven anderen verheven voelt, zal ervaren hoe kleintjes 

hij/zij zich gedraagt.          

 

 

 


