
In De Week Gelegd, 43, 16-10-2022, Ga verder 

Op weg naar het Beloofde Land (Exodus, 17, 8-13)  wordt het Joodse volk in de 

woestijn aangevallen door de Amalekieten. Zij vormen de aartsvijand van Israël, 

hebben het voorzien op zwakken en weerlozen, en staan bekend als laaghartig, 

geniepig. Mozes gaat de confrontatie met hen niet uit de weg, maar richt zich 

ook tot God. Hij beklimt de heuvel in Refidim en heft zijn handen in gebed ten 

hemel. Zolang hij zijn armen uitstrekt naar God, wint Israël; zakken zijn armen, 

dan wint Amalek. Omdat hij vermoeid raakt, gaat hij zitten op een steen terwijl 

zijn armen worden ondersteund. Hij volhardt in geloof en er komt uitkomst.  

Het leger van Amalek met zijn onrecht wordt verslagen.  

De weg ligt nu vrij en het volk trekt verder …  

 

Ben je op zoek naar het ‘beloofde land’ in je leven, dan herken je in dit verhaal wellicht de 

vijandigheid die jij zélf ondervindt op werk, vereniging, buurt of familie.  Velen van ons weten 

zich in het leven overvallen door mensen met valse intenties. ‘Geloof’ je het dan wel, laat je 

het afweten, of ga je voor gerechtigheid? Daar is moed voor nodig. Waar en bij wie vind je 

dat? In de tweede lezing (2 Timotheüs 3, 14- 4,2)  bezweert Paulus ons te volharden in het geloof 

en kracht te putten uit de wijsheid van de Schrift. De naam van God luidt immers: JHWH, Ik 

Ben er voor jou. Richt je tot Hem en geef de strijd voor gerechtigheid niet op. Dat geldt voor 

ieder die, op zoek naar geluk en in de woestijn van de wanhoop overvallen wordt door de 

vijand. Het volk in Oekraïne, de vrouwen in Iran, de inwoners van Noord Korea, de mens die 

door de omgeving wordt tegengewerkt of geterroriseerd. Zovelen zoeken naar ruimte om tot 

bloei te komen en verder te trekken …  

 

Er zijn natuurlijk mensen die beweren dat bidden niet helpt. Dat was in Jezus’ tijd 

niet anders. In een gelijkenis (Lucas 18, 1-8) leert Jezus ons om net als Mozes 

volhardend te bidden. God luistert naar de mensen die tot Hem roepen en zal ons 

‘spoedig recht verschaffen’. Ja dat lees je goed: spoedig recht verschaffen!  

We moeten ook zélf aan de slag. Zoals Benedictus al zei: Ora en Labora, bid en 

werk. Waar wíj niet meer kunnen, gaat God samen met ons verder! 

  

 


