
In De Week Gelegd 42, 09-10-2022 ‘Uitgesloten!’  
2 Koningen, 5,14-17; 2 Timotheüs 2, 8-13; Lucas 17, 11-19  

Uitsluiting is zo oud als de wereld zelf. Afgelopen week las ik in Trouw (03-10-

2022) het verhaal over een leerling die voor de pestkoppen op zijn middelbare 

school letterlijk over de grond moest kruipen. Hij vond zijn heil in 

sportbeoefening en weerbaarheidstraining en stelde zo een nieuwe norm. In 

ons Parlement kwam het ooit voor dat een politieke partij die mensen  

uitsloot, zélf  uitgesloten werd. Wenselijk? Hoe plausibel de redenen ook zijn, 

uitsluiting belemmert contact. Soms, in geval  van besmettelijke ziekten, is 

dat begrijpelijk, maar ook dán moet er een weg terug naar medemensen 

mogelijk zijn, bijvoorbeeld als het gevaar geweken is. In vroeger tijd kwam er in het geval van 

ziekte een probleem bíj: het zou een straf van de Hemel zijn, God had ermee van doen. Dat 

gaf aan uitsluiting een extra giftig karakter. Hoe staat God daar tegenover? 

 

In de eerste lezing, 2 Koningen, 5,14-17, is Naäman, generaal van vijand Syrië, slachtoffer van 

melaatsheid. De angst voor deze dodelijke ziekte was groot. Naäman krijgt van de profeet 

Elisa de opdracht zich zeven maal onder te dompelen in de Jordaan, grensrivier van het 

Beloofde Land. Hij genéést; dit bevestigt voor Elisa dat het Land van Belofte er voor iedereen 

is. Geen wonder dat Naäman wat van die grond mee wil nemen naar huis, dan heeft hij het 

Beloofde Land, (dus: God (!), altijd bij zich. Dat land is er ook voor Naäman, God sluit mensen 

niet uit maar in, Hij wil wonen in ieder hart dat zich voor Hem opent.  

Wij zien dit terug in het leven van Jezus, hij geeft ruimte en leven aan mensen in benauwenis. 

Paulus zegt, 2 Timotheüs 2, 8-13, dat Jezus volhardt in zijn trouw aan ons. Hij stelt Gods naam 

(JHWH: Ik ben er voor jou) als nieuwe norm. Het Beloofde Land kan bij en ín ons beginnen.  

 

In het evangelie van Lucas, 17, 11-19, zien wij dat Jezus een groep van tien melaatsen reinigt. 

Hij vraagt hen zich te laten zien aan de priesters, want die 

kunnen hen volgens de wet weer ‘rein’ verklaren, zodat zij 

niet langer buitengesloten zijn. Slechts één van hen keert 

terug om hem te bedanken. Jezus ziet hem en zegt: ‘Sta op 

en ga, jouw geloof heeft je gered.’ Jezus stelt als nieuwe 

norm: inclusie. In die ene man begint het Beloofde Land. 

Zouden dat er méér kunnen zijn? Welke norm stellen wij?  

 

 

 

 

 


