
In de Week gelegd 38, Teksten en column, 11-09-2022, ‘Verloren en Gevonden’  
Exodus 32, 7-11.13-14; I Timotheüs 1,12-17; Lucas 15, 1-32 

Toen Rutte IV in januari dit jaar van start ging, waren er wat wolkjes aan de 

lucht, maar een mager zonnetje leek zich er doorheen te wurmen en de 

bewindspersonen gingen vol goede moed van start, ‘We gaan er wat van maken 

hoor!’ Negen maanden en meerdere crises later is de stemming bedrukt, blijken 

moeilijkheden een pijnlijke constante en zijn er geen oplossingen voorhanden. 

Het politieke landschap hongert naar oplossingen en de bevolking dreigt het vet 

op de botten te verliezen. Zo ongeveer moet de ‘Verloren Zoon’(Lucas 15, 1-32)  

zich hebben gevoeld, toen hij besloot naar zijn vader terug te keren. Ook Minister Staghouwer 

van Landbouw verliet de arena. Maar anders dan de Verloren Zoon, kreeg hij geen ring aan 

zijn vinger, geen pantoffels en bleef het gemeste kalf veilig waar het was.  

Want welke politicus durft vandaag de dag nog vlees te eten?     

 

Deze chaos verschilt niet veel van de problemen die Mozes op zijn bord kreeg. Hij was met 

het volk nog niet door de Rode Zee gevlucht en aan farao ontsnapt, om van God op de Horeb 

de Tien Woorden (Exodus 32, 7-11.13-14) te ontvangen. Dan blijkt dat het volk zich buigt voor 

een gouden stierenbeeld, een afgod. Wanneer God vervolgens overweegt wraak te nemen, 

weet Mozes Hem te bewegen daarvan af te zien: Heer, zo doet boos volk, denk toch aan uw 

eerdere belofte aan Abraham, Isaak en Jakob. En God, de barmhartige, ‘laat af’.  

Hij verwerpt het volk niet, maar neemt het in liefde aan!  Zijn mensen ook zo?  

 

In de lezingen deze zondag gaat het om ‘het spel en de regels’, de regels van mensen en van 

God. Eigenlijk komen wij dan als vanzelf uit bij het menselijk onvermogen, ‘het menselijk 

tekort’. In het Frans spreken we dan van onze ‘condition humaine’. Het boek uit 1933  van 

André Malraux met deze titel gaat over de menselijke eenzaamheid en de bewustwording 

daarvan; over je verloren weten. Bij mensen gaat het om wínnen en de béste zijn. Max 

Verstappen wint en is ‘dus’ geweldig, voetballer Antony wordt verkocht voor bijna 100 

miljoen euro, ‘dus’ buigen mensen voor hem. Maar mensen die falen, worden in onze 

samenleving afgewezen, zijn ten hoogste ‘zielig’, en dus stil en onzichtbaar; voor onze  

samenleving heb je afgedaan! Paulus vertelt in zijn brief (I Timotheüs 1,12-17) dat hij ook zo was! 

Hij  bespotte Jezus -en zijn volgelingen- heeft hen vervolgd en beschimpt. Toch heeft Jezus 

hém juist geloof en liefde geschonken: Jezus redt verloren zonen en dochters, 

redt zondaars. Paulus is als de verloren zoon door God opgenomen en aanvaard. 

Die genade valt ons allen ten deel zegt Paulus, wij zijn geroepen tot eeuwig leven 

bij God.   

 

Jaren terug sprak een man die zijn einde voelde naderen, in vijf woorden zijn 

teleurstelling over zijn leven uit: Ik heb het niet gered …  

Daarop zal God geantwoord hebben: Ik red jou, want jij bent van Mij! 

 

 

 


