
 

 

In de week gelegd 34, 14 – 08- 2022, Fenomenen van vuur en bezieling 

In het boek Prediker 1,9 lezen wij dat er niks nieuws onder de zon is. 

Dat bleek  afgelopen week in Stroe (Gld.), waar boos volk brand 

stichtte en een nazi vlag liet wapperen. Het Duitsland uit de jaren 

’30 van de vorige eeuw kende hetzelfde fenomeen: waar het 

mensen tegenzit, zoekt men een zondenbok om de eigen frustratie, 

te vuur  en te zwaard, af te reageren. In de eerste lezing vandaag 

(Jer. 38, 4-6. 8-10), doen de raadsheren van de koning dat bij de 

profeet Jeremia, omdat hij niet op de macht van wapens, maar op 

de kracht van God wil vertrouwen. Jeremia belandt in een diepe put met drijfzand, maar de 

koning stuurt soldaten om hem te redden. Zijn tegenstanders rusten wanneer Jeremia in 

Egypte door moordenaarshand omkomt. Conflicten worden vaak met vernietigend vuur 

uitgevochten. De vlam van de liefde daarentegen verzacht, geneest en geeft leven.  

  

Wint altijd het recht van de sterkste? Stel deze vraag en Paulus komt in het geweer (Hebreeën 

12, 1-4). Hij getuigt dat Jezus stand hield, toen vijanden zich tegen hem keerden. Net als ooit 

Jeremia schrok ook Jezus niet terug voor zijn opposanten. In het evangelie, Lucas 12, 49-53, zegt 

Jezus dat hij gekomen is om een vuur te ontsteken; hij kan niet wachten tot het brandt. Dat is 

het vuur van de overtuiging dat ieder mens een kind van God is en vríj! Tegenwoordig zeggen 

velen: ‘autonoom’. Maar dat betekent vaak dat ieder het zelf maar uit moet zoeken. Jezus 

wijst daarom naar de naam van God, die luidt: Ik ben er voor jou. God redt ons. Wij zijn, als 

Gods kinderen, uitgenodigd om die naam méé te dragen en méé te redden.  

Dat vraagt moed van ons en overgave aan Gods wil.   

 

Afgelopen week, negen augustus, was de feestdag van Edith Stein. Geboren 

als jongste in een orthodox joods gezin, werd zij atheïst. Zij studeerde 

Duits, filosofie, psychologie, geschiedenis en promoveerde onder Husserl in 

de fenomenologie. Deze filosofische stroming gaat uit van de directe en 

intuïtieve ervaring. In haar leven ervoer zij zó sterk het vuur van Gods  

aanwezigheid dat zij voor het katholieke geloof koos en intrad bij de 

Karmelietessen, onder de naam: Theresia Benedicta van het Kruis. Dit bleek 

voorzeggend. Wanneer in Duitsland de nazi’s aan het bewind komen, mag 

zij niet langer lesgeven en vlucht, met haar eveneens ingetreden zus Rosa, 

naar Nederland. Maar hier komen de nazi’s ook. Nu worden beiden  

gearresteerd en op transport naar Auschwitz gezet. Het vuur van de haat 

brengt hen naar de gaskamer, de vlam van de liefde leidt hen naar God. Edith wordt in 1998 

heilig verklaard en is, als patrones van Europa, een fenomeen van vuur dat bezielt.  

 

 

 

 


