
In De Week Gelegd 35, 20-08-2022, Daar is de deur! 

Mensen drukken hun gevoelens graag in poëzie en muziek uit. Die taal moet je 
leren verstaan, dat geldt zeker voor de metafoor, de beeldspraak. Van alles is de  
-romántische- liefde wel het meest bezongen. Telkens opnieuw weten mensen 
zich door haar gegrepen en bezield. In 1961 zong Eddie Hodges: ‘I'm gonna knock 
on your door …’. Coupletten lang bonkt hij op de deur, belt en tikt aan het raam. 
Toch komt er, ondanks een vrolijke roffel aan het slot, geen antwoord.  
De deur blijft dicht; een onbeantwoorde liefde?   

Ons leven wordt wel met een reis vergeleken. Je begint ergens, gaat dóór en 
hoopt. Hopen we op een behouden aankomst? In de eerste lezing deelt Jesaja (66, 

18-21) die droom, waar God zegt: ‘De tijd is gekomen om alle landen en volken 
bijeen te brengen.’ De mensen zullen als ballingen, bevrijd van lasten, terugkeren 

naar Jeruzalem. Daar staat de tempel, het huis van God en mogen we aankloppen, thuís! 
Maar er staat een zin vóór: ’Want Ik ken hun gedachten en hun daden.’ Zou er iets ‘tussen’ 
kunnen komen? Paulus meldt, in de tweede lezing (Hebreeën 12, 5-7. 11-13), dat de Heer van ons 
houdt. Waar wij fouten maken, wijst Hij ons terecht. Laat dat je vormen, zegt Paulus. Hef je 
slappe handen op en strek je knikkende knieën. Kies de rechte weg en zoek genezing voor je 
‘gekneusde’ voet.  
 
In Lucas (13, 22-30) lezen wij dat ook Jezus op reis is. Jawel, naar Jeruzalem, ook ónze 
bestemming. Iemand vraagt Hem: ‘Worden er maar weinig mensen gered?’ ‘Doe alle moeite’, 
antwoordt Jezus, ’om door de smalle deur naar binnen te gaan, want velen zullen proberen 
naar binnen te gaan maar er niet in slagen. Want de heer van het huis zal  tegen jullie zeggen: 
‘Ik ken jullie niet’. En wanneer je dan zegt: ‘Heer wij hebben in uw bijzijn gegeten en 
gedronken, in onze straten hebt U onderricht gegeven,’ dan zal God zeggen: ‘Weg met jullie, 
rechtsverkrachters!.’ Mensen recht verschaffen, troost en hoop bieden,  vreugde schenken. 
Dát zijn de posten van de deur waarop je klopt en doorheen moet. De smalle poort gaat over 
liefde in de brede zin van het woord. Geen valse romantiek, maar je hand uitsteken naar wie 
dat nodig heeft; heel alledaags maar ook een hele opgave. 
 
De ‘weg naar Jeruzalem’, waarop wij ons allen bewegen, is éénrichtingverkeer! Jezus 
klopt aan bij ieders hart -doen wij open?- en hij bezweert ons er geen doodlopende 
weg van te maken. Toen kort geleden Olivia Newton John, wereldberoemd door haar 
zangkunst, stierf, werd zij door veel Australiërs herinnerd als brenger van vreugde. Zij 
oogst eveneens waardering voor het instituut dat zij oprichtte, gewijd (devoted) aan 
onderzoek naar de behandeling van kanker. Ook zij klopte aan. Wedden dat de deur 
open ging en er gezongen werd: ‘Hopelessly devoted to you’?! 
 

 

 

  

 

 


