
In de week gelegd 32, 31-07-2022, WWW – Wereld Wijde Worsteling 

Onder het mom ‘vrijheid van meningsuiting’ spuien 

mensen soms iedere gedachte die in hen opkomt op 

het net en erbuiten. Veel van hen lijden aan 

‘overexposure’: ‘Hoor je mij? Zie je mij?’ Funderend 

bij het invoeren van internet was de gedachte 

mensen in de gelegenheid te stellen zich wereldwijd 

te verbinden. Dit zou verbroedering en 

waarheidsvinding bevorderen. Deels gelukt, wijst de 

praktijk pakt ook anders uit. Verspreiding van leugens en nepnieuws bederven de markt van 

‘vrije nieuwsgaring’ en de beoogde groei van onderling vertrouwen blijft uit. Mensen gaan 

niet prettiger met elkaar om, en waar meningen als waarheid worden gepresenteerd, zien wij 

onszelf worstelen van verbinden naar verslinden. Kan het anders, wie heeft het antwoord? 

 

Dat laatste vinden wij niet bij Neêrlands fine fleur, onze toekomstige elite, zoals die zich laatst 

in het Amsterdamse studentencorps presenteerde (Trouw, 27-07-2022). In een drinkgelag waar 

niet enkel glas aan scherven ging, spraken enkele prominente leden van de Amsterdamse 

studenten vereniging  ASC/AVSV tijdens een ‘herendiner’ zich uit over vrouwen als: ‘sperma-

emmers en hoeren’. Het verhaal vertelt niet of zij hierbij ook doelden op hun (groot-)  

moeders en andere feminiene naasten, maar om hun woorden te bezegelen, vlogen over een  

scherm bierglazen naar vrouwelijke studenten. De grens tussen ‘Ik zeg wat ik wil’ en ‘Ik doe 

wat ik wil’ is flinterdun; bestaat ze wel? 

 

Wat geeft ons bestaan zin? De eerste lezing vandaag, (Prediker. 1,2. 2,21-23), zegt dat het leven 

louter ‘lucht en leegte’ is: het mist zin. Waar wíj, en dat geldt zeker voor de studenten onder 

ons, in het leven ‘vooruit’ willen komen, blijkt Prediker afgehaakt en weg geworsteld. Paulus 

echter, (Kolossenzen 3, 1-5. 9-11), bepleit alles wat aards is in ons -wat ons naar beneden haalt, te 

laten afsterven en ons te ‘bekleden met de nieuwe mens’. Die nieuwe mens is Christus, Hij is 

opgestaan uit dood en zinloosheid. Paulus wenkt ons Christus te volgen in woord en gedrag: 

in ‘goed zeggen en goed doen’. Jezus tenslotte, begrijpt dat zoiets niet zonder strijd gaat.  

Hij roept ons op (Lucas 12, 13-21) te waken voor iedere vorm van 

hebzucht. Daar valt ook die van het eigen gelijk onder(!). Want, zegt 

Jezus, iemands leven hangt niet af van wat hij bezit, maar van wie je 

bent en waar je voor staat. Wat is voor ons van waarde en wie laat jij 

jouw schatten na, op de dag die je laatste is? Zouden we dát niet wat 

vaker kunnen delen met elkaar privé, werk, studie én: www……….nl? 

 

 

 

 

 

 

 

 


