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In de week gelegd 30, Levenskracht, 17-07-2022
' Mensen zoeken in bedreigende situaties en bij tegenslag steun en
BIJ DE EIK versterking van hun levenskracht. Kijk naar boeren die zich bedreigd
VA

MAMRE

zeggen te voelen in hun bestaan, door maatregelen van ‘een regering,
gesteund door een bestuurlijke elite’, die op hun ondergang uit zou zijn ...

Wij zien hen ‘doordraaien’ en mét hen onze nationale driekleur!

In de eerste lezing vandaag (Gen. 18, 1-10 a) zit Abraham bij de eiken van Mamre,
‘levenskracht’. Het is hem droef te moede. Hij heeft geen stamhouder om zijn
naam door te geven en is oud. Dan krijgt hij onverwacht bezoek van drie
mannen. Eén van de bezoekers, in wie hij God en twee van zijn engelen
ervaart, belooft Abraham dat hij en zijn vrouw Sara over een jaar een zoon

‘ " e zullen hebben. Hij is er ondersteboven van. Het maakt uit wie een belofte doet.
Sara lacht, maar Abraham gelooft; het geeft hem kracht, inspiratie.

Paulus, in de tweede lezing (Kolos. 1, 24 — 28), is als een nieuwe Abraham. Hij spreekt twijfelaars
aan Christus’ verbondenheid met God moed in: Jezus is het grote geheim van God, In wie alle
mensen worden uitgenodigd deel te nemen aan Gods liefde. Over levenskracht gesproken,
dit biedt inspiratie! God draait de rollen om en keert ons leven ten goede.

In de derde lezing gaat het om Marta en Maria (Lukas 10, 38 —42), de twee zussen van Lazarus.
Waar Marta volop bezig is om gasten te verzorgen, zit Maria aan de voeten van Jezus en doet
levenskracht op. Marta wordt boos en beklaagt zich bij Jezus. Hij antwoordt: Marta jij maakt
je te druk met de zorg voor het alledaagse eten en drinken; Maria koos het beste deel ...
Deze week werd bekend dat de uit Fécamp (Normandié) gestolen
bloedreliek van Jezus door -angstige?- dieven was afgeleverd bij
kunstdetective Arthur Brand in Amsterdam. Het heeft er alle schijn
van dat deze rovers, na enige bedenktijd, de rollen omdraaiden, zij
werden van rovers bezérgers. Voor de mensen die zich afvragen of
de reliek wel écht het bloed van Jezus bevat, is het wellicht goed het
volgende te bedenken. Dat wat Jezus met zijn bloed bewerkte, de
verzoening van de gevallen mens met God, vindt in bovenstaande
gebeurtenis haar bevestiging.

Het is daarom zo gek nog niet wanneer wij, als de huidige Marta’s
van deze wereld, een rem zetten op het dolgedraaide leven van
alledag, om aan de voeten van Christus inspiratie op te doen.

Het zou zo maar kunnen dat het onze levenskracht versterkt!




