
In de week gelegd 29, 10-07-2022, ’Nog een hele weg te gaan’  

‘Waarheen leidt de weg?’, zong Mieke Telkamp ooit.   

Die vraag past bij elk leven en iedere tijd, ook bij de politiek …  

Heel wat partijgangers van Groen Links en PvdA proberen haar nu, met het oog op een 

mogelijke fusie, te beantwoorden. Wordt het een partij met een groene rand en een rood 

hart, of andersom? Voor wíe bied je ruimte, voor enkelen of allen, wie levert de partijleider 

en wat blijft er van de socialistische wortels over?  

De vraag ‘Hoe verder?’ is ook actueel, voor het CDA. Eind juni vergaderden haar partijleden. 

Gaan we verder mét de boeren of ertégen, mét Wopke of zónder, en -tussen de  regels door: 

mét een betekenisvolle ‘C’ in het hárt, of pakken we de schoffel?  

Bij het CDA geen bedaagde boel dit keer; het rook er naar opstand, revolte!    

Wanneer mensen niet weten wie ze zijn, of waar ze voor staan, kun je iederéén zijn en op 

alles ja of nee zeggen. Dat gaat zelfs een partij als D’66 te ver.  

Weet dus waar je voor staat en – gaat; vergeet niet waar je vandaan komt.  

Het CDA, de partij in de ernstigste problemen, heeft moeite haar christelijke beginselen te 

delen. Met een partijleider die zegt niet meer te weten wat hij gelooft, begin je weinig. Laat je 

wortels los en je verliest je raison d’être. Hetzelfde zie je bij PvdA en Groen Links, waar zij het 

socialisme wegwrijven. Waar stá je voor? Het antwoord daarop bepaalt de weg die je gaat.  

 

Waar wij er in het Westen een eer in stellen alle mensen récht te doen, ook zwakken  en 

behoeftigen, is het zaak te beseffen dat wij dit danken aan het joods- christelijke 

gedachtengoed dat onze cultuur zo sterk gevormd heeft. Hier geldt God immers als Schepper 

en Vader van álle mensen.  De vraag naar de juiste levensweg -gerechtigheid, werd Jezus 

verschillende malen gesteld. Een van zijn bekendste antwoorden horen wij dit weekend in het 

verhaal van de ‘Barmhartige Samaritaan’ (Lucas 10, 25-37). In het kort: 

 

Een wetgeleerde  wilde Jezus  in de val laten lopen en stelde hem de vraag: hoe kom ik in de 

hemel? Jezus antwoordde: bemin God en je naaste en je zult léven. Maar, wie is mijn naaste, 

Heer?, vervolgde de wetgeleerde. Toen vertelde Jezus het verhaal van iemand die overvallen 

werd door rovers. Zij lieten hun slachtoffer voor dood liggen. Voorbijgangers die naar de 

tempel gingen, een leviet en een priester, liepen hem voorbij. Toen verscheen een 

Samaritaan, wij zouden misschien zeggen: een vreemdeling. Uitgerekend die, verzorgde de 

man, bracht hem naar een herberg om verder op te knappen 

en betaalde alle kosten. Nu stelde Jezus de wetgeleerde de 

vraag: ‘Wie van die mensen is de naaste geworden van de 

man die werd overvallen?’  

De wetgeleerde gaf toe: De man die hem barmhartigheid 

heeft betoond. Jezus zei: Doet u dan voortaan net zo. 

Waarheen de weg ook leidt, in de politiek of in het gewone 

leven, ze wordt pas goed met de ander erbíj: boeren, burgers 

en buitenlui! U begrijpt, een hele weg, maar vol perspectief!  

 


