
 In de week gelegd 24, 05-06-2022, Een andere dimensie 

  

Jaren geleden was er het verhaal over uitvinder Willie Wortel die met 

zijn assistent Lampje iets fantastisch had gewrocht: een ‘ruimte-

maker’. Met deze vinding kon hij iedere kleine ruimte een extra 

dimensie geven. Zo trof de bezoeker, die over de drempel van een 

onooglijk hutje stapte, achter de deur ervan een immense ruimte 

aan. In het verhaal overkwam dit het teleurgestelde zoontje van de 

grote boze wolf, want het joch zag uit naar ruimte om vrienden te 

maken. Op eenvoudige wijze werd hier uitgetekend hoe het ons 

vergaat, wanneer er ruimte ontstaat om op adem te kunnen komen en nieuw perspectief 

verschijnt.  

 

Eigenlijk is dit in de kern waar het met Pinksteren om gaat. In onze benauwenis wordt een 

Licht (‘Lampje’) aangereikt waardoor ons kleine hart aan ruimte wint. Wij groeien in moed, 

om de stem van datzelfde hart te volgen en zijn klaar om de wereld in te gaan. 

 

Op de vijftigste(pentecostè; Pinksteren) dag na Pasen waren de leerlingen van Jezus angstig  bij 

elkaar. Zij bevonden zich in het vertrek van het Laatste Avondmaal (Handelingen 2, 1-11). De 

deuren waren gesloten, de boel zat potdicht, toen er plots een storm opstak, en het huis waar 

zij zaten, was er vol van. Er verscheen iets dat op vuur leek en dat zich op ieder van hen neer 

zette. In één enkel moment groeide er ruimte in hun hart, er kwam ‘lucht’ in hun leven. Dit 

mengde zich met het vuur dat hen geschonken werd. Daarop gingen  de leerlingen de  

drempel over en trokken de grote wereld in met de boodschap dat deze ruimte er is voor 

iedereen. De mensen die zij het goede nieuws vertelden, voelden zich aangesproken en 

stapten ook die drempel over van dat ‘onooglijke 

huisje’. Aan de buitenkant ziet het er niet uit, maar 

eenmaal binnen, ontluikt een andere dimensie. 

Daar wordt ons hart wakker in een nieuwe wereld. 

Het lijkt veel op wat mensen meemaken wanneer 

zij gegrepen worden door de liefde. Die taal 

verstaan wij allemaal, maar we moeten haar ook 

leren spréken en vooral doen. Zo wordt de Geest 

van God vaardig over ons allen. Zalig Pinksteren.  

 

Uit het ‘Veni sancte  Spiritus’ (Kom heilige Geest) in de vertaling van Huub Oosterhuis: 
Hierheen, Adem, 

steek mij aan 

stuur mij uit jouw verste verten golven licht. 

Welkom armeluisvader, 

welkom opperschenker, 

welkom hartenjager. 

 


