‘Waar het visioen ontbreekt, verwildert het volk’( spr. 29, 18)

Veel mensen hebben dromen, idealen, waarvan ze
hopen dat die ooit uitkomen. Sommigen van ons
komen in actie om ze te verwerkelijken, terwijl anderen
dan welwillend afwachten of geen interesse tonen en
wegkijken. Er zijn mensen die van hun dromen wakker
worden, gelukkig maar!

Afgelopen week was er één van uitersten. Een mooi
bericht was het succes in het Amsterdamse UMC waar
een kankervaccin bij honden zo succesvol blijkt, dat artsen zich nu inzetten voor een vaccin
tegen kanker bij mensen (Tel. 23-05-2022). Hoop doet leven!

Een ontredderde indruk, echter, maakte het verhaal over de nachtmerrie die zich afspeelde in
Texas. Daar schoot een achttienjarige jongen negentien kinderen en twee volwassenen in één
klaslokaal dood, en versplinterde de dromen van velen. Daarvddr had de schutter ook zijn

oma nog omgebracht. Eén van de meisjes in het lokaal bleek in haar angst heel alert. Zij
smeerde bloed van een slachtoffer op zichzelf en hield zich dood. Zo overleefde zij. De
moordenaar zélf vond de dood door een politiekogel. Eén van de reacties luidde: ‘Elk jaar
30.000 doden door kogels in de VS. Biden, wat ga jij hieraan doen’?(RTL 24-05-2022). Het is
duidelijk dat die vraag moet veranderen in : "Wat gaan wij hieraan doen’? In het woord
‘beschaving’ zit het woord ‘schaven’. ledere timmerman weet dat dit ‘fine-tuning’ is, en ieder
mens die nadenkt, beseft dat hij/zij dan zelf aan de slag moet.

Het ontluisterende bericht van de NOS (Teletekst 27-05-2022) dat het bij de Néderlandse politie
ontbreekt aan toekomstvisie, zou ons ons wakker moeten maken. Die toekomstvisie vraagt
immers om een bedding voor wat wij in onze samenleving aan idealen en dromen koesteren.

Mensen die geinspireerd worden door een visioen zijn soms in staat om in hun enthousiasme
hun angst te overwinnen, en daar anderen méé in beweging te zetten. Zo iemand was de
heilige Stefanus. Hij wilde de droom van vrede en liefde die Jezus had verkond|gd mede vorm
geven. Het boek Handelingen (7, 55-60) vertelt dat zijn '
tegenstanders hem daarom, door steniging, hebben
omgebracht. Stefanus kreeg op dat moment een
visioen, waarin hij Jezus zag die hem vanuit de hemel
bemoedigde. Stefanus gaf dat visioen déodr als een
‘vaccin’ tegen de verwildering die onze wereld soms
overvalt. Laten we vooral wakker worden en werk
maken van onze dromen.




