
Wie de schoen past, trekke hem aan. 

Er ligt een wereld aan verschil tussen denken wat je 

wilt en zeggen wat je wilt. Dat werd afgelopen 

week opnieuw duidelijk, nadat vice premier Kaag 

met lichte tred over de voetballerij heen was 

gegaan. Zij kreeg van t.v.- presentator Leo Derksen 

vernietigende kritiek over zich heen en werd 

vervolgens áfgeschreven.  

Dat laatste doet denken aan de openingszin van de eerste lezing vandaag, Hand. 15,1, waar 

mannen die zich niet laten besnijden, door anderen van redding worden uítgesloten. Hoeveel 

mensen hebben ooit al gehoord: wégwezen? Dat bracht Paulus en andere leerlingen ertoe, 

goed na te denken welke regels mensen, die bij Jezus willen horen, opgelegd moeten krijgen. 

Zij concludeerden:  Wanneer jullie afzien van ‘bloed, verstikt vlees, offervlees voor afgoden en 

ontucht’ … zal het u goed gaan’. Bedenk: bloed staat voor levenskracht en mag dus niet 

verspild worden, terwijl het duo afgoderij en ontucht samen het recht van de sterkste 

benadrukken; uitkijken dus!  

Het doel van de regels, zegt Paulus, is dat het mensen góéd gaat. Presentator Derksen 

opereert anders. Voor hem betekent vrijheid van meningsuiting dat hij 

alles mag zeggen wat hij wil, ook al treedt hij daarmee anderen ‘met 

voeten’ op het hart. Vervolgens geeft hij hen het nakijken. Maar, hier 

wordt geen balletje getrapt, maar worden mensen geschopt. Ook 

vroeger was er brutaal volk dat de halve wereld meende te hebben. 

Jezus wéét dat, wanneer hij belooft dat God een helper zal sturen, de 

heilige Geest (Joh.14, 26). Daarom voegt hij daar aan toe: ‘Vrede laat Ik u 

na; mijn vrede geef Ik u’, en ook: ‘Niet zoals de wereld die geeft, geef Ik 

hem u.’ Jezus gooit het over een andere boeg en laat zijn licht van vrede 

en vriendschap over ons schijnen; wij kunnen dit aannemen of afwijzen. 

Wat wij zeggen of denken geeft vorm aan onze wereld, en het is de 

vraag of het spelen of schoppen wordt. Intussen mag het gezegde: ‘Een 

dwaas zegt wat hij weet, maar een wijze weet wat hij zegt’, voor ons tot 

inspiratie zijn. Dus: Wie de schoen past trekke hem aan.    

 

 

 

 

 


