In de week gelegd 21, 15-05-2022, “Vertrouwen geeft vleugels”

Afgelopen week, 11 mei, was in het nieuws dat de piloot van
een Amerikaanse Cessna, op terugreis van de Bahama’s naar
Florida, onwel was geworden. Een passagier, Darren
Harrison, moest toen achter de stuurknuppel kruipen. Hij
meldde de verkeersleiding dat hij geen idee had hoe hij een
vliegtuig moest besturen. De luchtverkeersleider wist het
toestel te traceren en vertelde Harrison stap voor stap wat hij moest doen. Met succes, want
Harrison kreeg het toestel veilig aan de grond. Vertrouwen geeft mensen vleugels, moed en
kracht! Vertrouwen maakt het verschil van dag en nacht, van leven en dood.

De lezingen van dit weekend gaan daarover. In Handelingen 14, 21-27 bezielen Paulus en
Barnabas de mensen buiten Palestina met het geloof in Jezus: Ook al wordt het moeilijk, en al
is het gevaar groot, het geloof in Jezus redt ons. Johannes vertelt, in zijn Apocalyps 21, 1-5a,
dat in Jezus God zelf uit zijn hemel neerdaalt om onder ons te wonen. En dan is er het
evangelie waarin dezelfde Johannes (13, 31-33a. 34-35) verhaalt dat, aan het slot van het Laatste
Avondmaal, wanneer Judas vertrokken is om zijn verradersrol te vervullen, Jezus zegt:
’Kindertjes, nog maar kort zal Ik bij u zijn. Ik geef jullie een nieuw gebod: bewaar de liefde
onder elkaar, zoals Ik jullie heb liefgehad. Dan kunnen de mensen zien dat jullie mijn
leerlingen zijn.” Dan komen wij veilig aan bij de Vader.

Het heeft iets weg van de instructieregels die Darren Harrison in de Cessna kreeg. Jezus sprak
zijn afscheidswoorden vlak véér hij gearresteerd werd. Hij heeft deze woorden bezegeld met
zijn bloed en staat garant voor ons. Dat betekent niet dat, wanneer wij geloven, alles in ons
leven fantastisch gaat, maar wel dat wij veilig bij God thuis zullen komen. Dat vertrouwen
wordt heel mooi verwoord in het volgende lied: :

" De Heer beschermt Jeonder zin vieugels.
Hij sloinsert of 'slaagt nooit,
by Hermt ben je veilig,

‘Glory to thee, my God, this night,
for all the blessings of the light;
keep me, O keep me, King of kings,
beneath thy own almighty wings.’
(liedtekst: Thomas Ken)




