
In de week gelegd 19, 01-05-2022,  Visjes vangen om ze vrij te laten  
 
De makers van de Vlaamse serie ‘Dwars door de lage 

landen’ lopen over het Pieterpad van Vlaanderen 

naar het Groningse Pieterburen. Zij spreken met 

mensen  onderweg over wat hen bezig houdt. 

Afgelopen week kwamen zij in het Limburgse dorp 

Tienray, waar zij een prachtig beeld zagen, met 

daaronder het opschrift ‘in memoriam …’. 
 

Tienray, monument voor Hanna van de Voort, Foto: Ars Longa Tentoonstellingen, Amsterdam  

 

Uit gesprekken met de bewoners vernamen de makers dat in 1943 Hanna van de Voort 123 

Joodse kinderen uit Amsterdam in Tienray e.o. wist onder te brengen. Door verraad werden 

zeven  kinderen van hun bed gelicht en weggevoerd door de Duitsers. Zij kwamen om in 

Auschwitz. Eén kind wist, geholpen door een boer die haar verstopte in een gierton, te 

ontkomen. Zij is nu ver in de tachtig en leeft in Jeruzalem. Ook Hanna werd gearresteerd, 

maar wist door hulp van het verzet vrij te komen en zette haar illegale werk voort.  

 

In het evangelie van vandaag (Johannes 21, 1-19) neemt Johannes ons mee naar de dagen kort 

na de verrijzenis. In deze periode ervaren de leerlingen dat Jezus, ondanks zijn dood aan het 

kruis, leeft. Hij is veranderd en toch is hij dezélfde. In dit verhaal hebben de leerlingen de 

nacht doorgebracht met vissen, zónder dat zij iets vingen. De morgen erop zegt een vreemde 

hen hun netten rechts van de boot uit te werpen, waarop zij zoveel vis vangen dat het net er 

bijna van scheurt. Zij tellen er 153; in die tijd dacht men dit het totaal aantal vissoorten was. 

De leerlingen menen nu Jezus te herkennen. Daarop stapt Petrus, de man naar wie het 

Pieterpad van hierboven is vernoemd, uit de boot en gaat met Jezus in gesprek. Jezus vraagt 

tot driemaal toe of Petrus hem liefheeft. Dit verwijst naar de keren dat Petrus, tijdens Jezus’ 

lijdensweg, glashard zei dat hij hem niet kende. Petrus wordt 

bedroefd en antwoordt: ‘Heer gij weet alles; u weet dat ik 

van u houd’. Daarop vervolgt Jezus: ‘Weid mijn lammeren, 

hoed mijn schapen’; Jezus vraagt hem te zorgen voor álle 

mensen in verdrukking. Elders in het evangelie (Mat. 4-19) zegt 

Jezus: Jullie moeten mensen vangen: elkáár redden, vrij 

maken en vooruit  helpen. Op het Pieterpad van de 

wandelaars kwam deze les, net als de vissen uit het meer, 

naar boven. Hanna van de Voort, bewoners van Tienray, en 

vele anderen, gingen ons voor.         


