In de week gelegd, 18, 24-04-2022, Geloof en Waarheid
] 1 Geloven is iets, wat je (nog) niet
kunt bewijzen en wat je voor
waar aanneemt. Wij geloven
heel veel: dat iedere dag de zon
opgaat, dat onze geliefden het
beste met ons voorhebben en
nog veel meer; maar niet alles.
Geloof, om het even waarin,
geeft ons leven betekenis en

, richting; je vertrouwt erop.
Wanneer de waarheid ‘geweld” wordt aangedaan, ermee wordt gesjoemeld, kunnen we ons
bedrogen voelen. Je hoort weleens de filosofische verzuchting dat dé waarheid niet bestaat,
maar op de vraag waar die honderd euro gebleven is, willen wij de waarheid horen! Nu
speelde In politiek Den Haag afgelopen week een vertrouwenskwestie. Vertelde mevrouw
Kaag, D’'66, de waarheid toen zij zich uitsprak over de Me Too affaire binnen haar partij? Een
verhaal als dit kent vele kanten. Dit maakt ‘de” waarheid complex en onoverzichtelijk. In deze
mist zijn er mensen die, teleurgesteld, de partij verlaten, waar anderen, soms in twijfel, op de
tast verdergaan ...

Wij kunnen allemaal twijfelen. Dat is goed
wanneer het ons aanzet tot zoeken naar
waarheid, maar wanneer het ons onzeker
maakt, werkt twijfel benauwend. In het
evangelie dat vandaag gelezen wordt (Joh. 20,
19-31), staat Tomas, één van Jezus’ leerlingen
centraal. Op de dag dat Jezus verrees, zijn de
leerlingen ’s avonds bij elkaar. Opeens staat
Jezus in hun midden, hij wenst hen vrede en
laat zijn handen en voeten zien. Dan schenkt
hij hen de heilige Geest en zendt hen de wereld in. Tomas is daar niet bij, maar wanneer hij
thuiskomt, vertellen de anderen hem blij dat zij de Heer gezien hebben. Maar Tomas, ook
Didymus (tweeling) genoemd, gelooft het niet. Hij wil bewijs hebben.

Wij lijken veel op ‘Didymus’, waar wij denken in ‘enerzijds, anderzijds’, in ‘ja en nee’, waar wij
de waarheid zoeken en de durf ons daaraan over te geven. Wanneer Jezus een week later
wederom zijn leerlingen bezoekt, is Tomas erbij. Wéér wenst Jezus hen vrede, dan richt hij
zich tot Tomas en zegt: Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij.
Wees niet langer ongelovig, maar geloof.” Tomas antwoordt: ‘Mijn Heer en mijn God!” Jezus
zegt hem: ‘Je gelooft omdat je ziet. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’

Waarheid heeft namelijk de ruimte van het vertrouwen nodig.

Zij gaan samen, in het leven én de politiek.



